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Voorpagina: fragmenten van een uitgave uit 1994 in het kader van 50 jaar
bevrijding. Gekregen via Pierre Mulleneers. Zie ook 4 pagina’s elders in
dit parochiecontact. Met dank aan de samenstellers:

Het Crponsnaiscomind Borpmgideg bosas st S¢ wiponde

porvonca
Marie Sood Browwers Bownen, Marry Coumans, Pesletie Crocnen, Jac Croomen, Jof Maas,
Frod Reynsers en Joud Senser Denix

B de somensietiing von "REUNERSTOK BEVRLID® bwam de mocate Informatic von

Pons Acampe (Banholtl, Murts Broers Melnen, Jox Oroomen,. Jown DelNe. Fomn van Lowr
Margraten), Nurie Lacrols, Marks LomiiaNerins, SN Nocsboren, Nk Sloser v Vow
Viewgels

Verder \wrioonden medcwarting
Nic Braden, Morman Lommans (Goloon), Giel Magermans. Spaf Peerdoom, Now Boiion-Joveen. Sief
Denter (Cadicr en Keer), Jax Viewgels, Moak Vossen (eorien) on Wil Wossery

Samonntaliing "WALIMERSTOK BEVRIND " : Joc Creoses,

Stichting kernoverleg

Reijmerstok

gem. Gulpen-Wittem

Is er behoefte aan een buurtplatform /
online dorpsplein voor alle Reijmerstokse verenigingen?

Op 9 oktober 19.30u zal in de kloosterbibliotheek van Wittem een
informatie bijeenkomst zijn voor inwoners, verenigingen en organisaties
van Gulpen-Wittem over MijnBuurtje.nl.

Het mooie van een online dorpsplein is dat iedereen er dingen op kan
zetten: activiteiten (agenda), nieuws, foto’s en filmpjes die zichtbaar
maken waar we allemaal mee bezig zijn. Idee is dat verenigingen en
bijvoorbeeld ook bedrijven, nu op één plek kunnen laten zien wat hen
bezig houdt en waar ze allemaal aan werken. Alles mag en kan. Samen met
een aantal betrokken mensen willen we onderzoeken of er behoefte is aan
zo’n platform en of dit werkt. We willen zoveel mogelijk inwoners en
verenigingen/organisatie informeren over de mogelijkheden van het
buurtplatform. We werken hierbij nauw samen met de afdeling
voorlichting van de gemeente. Kom mee en ontdek wat de mogelijkheden
zijn voor jouw vereniging op 9 oktober!

Namens stichting kernoverleg Reijmerstok,
Felix Lacroix flacroix@home.nl



http://mijnbuurtje.nl/
mailto:flacroix@home.nl

BEVRIJD VAN...... - OM IN VRIJHEID TE ........ ?

Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 75 jaar bevrijdingsfeest,
in het Gemeentehuis van Eijsden-Margraten, ontmoette ik een 96 jarige
Amerikaanse veteraan, meneer Brown. Hij had gediend bij een tank
eenheid. In Normandié was hij aan land gekomen om te eindigen in
Berlijn.

Hij vertelde me: “Toen ik hier van dorp naar stad en steeds verder trok
voelde ik me echt niet als een bevrijder. Ik was hier om vijandige soldaten
buiten gevecht te stellen. Samen met m’n kameraden hebben we dat
gedaan.”

Hij vertelde dit in alle oprechtheid, zonder franjes. En toen keek hij me aan
en ging verder: “Gaandeweg ontdekte ik wel iets anders: steeds vaker
moest ik denken aan het verhaal van Kain en Abel (volgens de Bijbel de
twee zonen van Adam en Eva — Gen. 4 - Kain was jaloers op Abel en sloeg
hem dood. Toen God hem vroeg waar Abel was, antwoordde Kain dat hij
dat niet wist en zei daarbij ook: ik hoef toch zeker niet op mijn broer te
passen ?) Het antwoord van Kain beviel God helemaal niet”.

Meneer Brown ging verder en zei: “Ik begon me meer en meer
verantwoordelijk te voelen voor de mensen die ik tegen kwam, want God
wil wel degelijk dat we op elkaar passen — en dat probeer ik nog steeds te
doen, ook vanuit de rolstoel waarin ik nu zit. Dat is mijn bevrijding.”

Wij vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd werden van mensen die onze

(groot)ouders hun wil probeerden op te leggen, hun manier van denken,
doen en laten. Zij werden bevrijd van angst, dwang en onzekerheid om

zich in vrijheid weer voor elkaar te kunnen inzetten, op elkaar passen.

Het is mijn hoop en gebed dat, 75 jaar na de Bevrijding, alle marmeren,
bronzen, houten, granieten en ijzeren oorlogsmonumenten en
monumentjes, ons niet alleen herinneren aan onze bevrijders, maar dat ze
ons vooral kunnen inspireren tot verantwoordelijkheid
en inzet voor iedereen onder ons.

René Graat mhm
Pastoor




Aan alle ouders, grootouders en dorpsgenoten,

De donkere dagen voor de intocht van Sinterklaas
naderen. Op zaterdag 30 november bezoekt de Sint
ons prachtige dorp. Graag nodigen we de kinderen
t/m groep 4 en hun broers of zussen uit om dit samen met ons te vieren. U
en uw (klein)kinderen worden om 15:00u verwacht in gemeenschapshuis
A gen Ing.

Baby’s, dreumesen, peuters en alle basisschoolkinderen t/m groep 4:
Sint en Piet zijn zeer verheugd om Reijmerstok wederom te bezoeken.
Mocht u als ouder of grootouder uw (klein)kinderen hiervoor willen
aanmelden, dan vragen we u het volgende bij aanmelding in te leveren.

- €5,-

- Onderstaand briefje volledig invullen

De kinderen van de groepen 5 t/m 8:

Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Zeker zo gezellig om met hun
jongere broertjes of zusjes mee te komen. Ze krijgen uiteraard ook een
cadeautje. Opgeven vooraf is wel belangrijk. Naast de €5,- 00k aangeven,
naam, geslacht en leeftijd.

Voor alle andere geinteresseerden is er een gezellig samenzijn
gegarandeerd. Het drankbuffet is geopend!

We hopen op een gezellige middag! Geef uw (klein)kinderen op vor 22
oktober bij Janice Bemelmans (Reijmerstokkerdorpsstraat 32,
Reijmerstok) of Cindy Lacroix (Brede Hoolstraat 1, Reijmerstok)

Naam: M/
Adres:

Geboortedatum: Groep:
Hobby’s:

Belangrijke gebeurtenis van afgelopen jaar:

Leuk weetje:
Telefoonnummer:



ALLERZIELEN 2019

Op zondag 3 november a.s. zullen we weer onze dierbare overledenen
gedenken. Dit jaar zal dat gebeuren met een dienst in de kerk verzorgd
door de leden van de Avondwake groep. Ze zijn u bekend van de
verschillende keren dat zij op een stichtende manier voorgingen in de
Avondwake voorafgaande aan de uitvaart van een gestorven familielid of
bekende.

Na de dienst in de kerk bent u, zoals gebruikelijk, uitgenodigd om af te
sluiten op het kerkhof waar u, als u dat wilt, zelf de graven kunt zegenen.

In de afgelopen tien jaar ging ik steeds voor in Reijmerstok, in een
Eucharistieviering voor onze gestorven dierbaren. Zoals u weet, ben ik ook
pastoor van andere parochies en daar ben ik ook gevraagd voor de
Allerzielen dienst.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de leden van de Avondwake groep u op
een inspirerende manier zullen voorgaan dit jaar.

René Graat

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de mooie bloemen, kaarten, de Jonkheid voor de versiering,
de Fanfare voor de serenade,
Reijmerklank voor de mooie uitvoering van de H. mis
en iedereen die meegeholpen heeft aan deze onvergetelijke dag!

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt!

Harrie en Cato Slenter-Janssen




Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:

Zondag 1 december
Zondag 8 december

Zaterdag 14 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Zondag 29 december

Woensdag 1 januari
Zaterdag 4 januari
Zondag 12 januari
Zondag 19 januari
Zaterdag 25 januari
Zondag 2 februari
Zondag 9 februari

Zaterdag 15 februari

Zondag 23 februari

Woensdag 26 februari

Zondag 1 maart
Zaterdag 7 maart
Zondag 15 maart
Zondag 22 maart
Zondag 29 maart
Zondag 5 april
Vrijdag 10 april
Zaterdag 11 april
Zondag 12 april
Maandag13 april
Zaterdag 18 april
Zondag 26 april
Zondag 3 mei
Zondag 10 mei
Zaterdag 16 mei
Donderdag 21 mei
Zondag 24 mei

09.30 uur

11.00 uur

19.00 uur

09.30 uur

20.30 uur Nachtmis
11.00 uur 1° Kerstdag
11.00 uur 2° Kerstdag
09.30 uur

11.00 uur Nieuwjaar
19.00 uur

11.00 uur

11.00 uur

19.00 uur

09.30 uur

11.00 uur

19.00 uur

09.30 uur Carnaval
19.00 uur Aswoensdag
11.00 uur

19.00 uur

09.30 uur

11.00 uur

09.30 uur

09.15 uur Palmzondag
15.00 uur Goede Vrijdag
20.30 uur Paaswake
onbekend 1° Paasdag
09.30 uur 2° Paasdag
19.00 uur

09.30 uur

11.00 uur

11.00 uur

19.00 uur

09.30 uur Hemelvaartsdag
09.30 uur



Kerkdiensten voor de maand oktober:

Woensdag 2 oktober, 10.00 uur leesmis
Voor Jef Huijnen

Zondag 6 oktober, 09.30 uur, Kermis
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Voor de leden en overleden leden van Fanfare St. Franciscus
(stichting)
Jaardienst voor Jan en Maria Spijkers-Hodiamont (stichting)
Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers (st.)
Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting)
VVoor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Voor Gertrude Duizings-De Bie
Voor mevr. Roozenboom-Deckers namens Beter Bewegen
Reijmerstok
VVoor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken
Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Lemmerling
Voor de ouders Coenjaerts-Kockelmans en kinderen
Als zieledienst voor Jos Eussen

Woensdag 9 oktober, 10.00 uur leesmis

Zondag 13 oktober, 11.00 uur
Opgeluisterd door profaankoor Reimerklank
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en
zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)
Zeswekendienst voor Gertrude Duizings-De Bie
Jaardienst voor Cato Cremers-Croonen
Jaardienst voor Joseph Huijnen en tevens voor Anna Huijnen-
Jacobs (stichting)



Woensdag 16 oktober, 10.00 uur leesmis

Zondag 20 oktober, 09.30 uur Woord en Communiedienst
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen

Woensdag 23 oktober, 10.00 uur leesmis

Zaterdag 26 oktober, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Janssen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Gertrude Duizings-De Bie

Woensdag 30 oktober, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand november:

Zondag 3 november, 15.00 uur Allerzielen,
Deze dienst wordt geleid door de Avondwakegroep (zie artikel)
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Marcia Frijns en Romy Rutten
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting)
Voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx en Léon
Voor Mathieu en Fieny Rutten-Engelen
Jaardienst voor Joep Magermans en tevens voor Roos Magermans-
Kevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (stichting)
Als zieledienst voor Jos Eussen
Voor Jef Huijnen

Woensdag 6 november, 10.00 uur leesmis
Zondag 10 november, 09.30 uur

Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns



Lector: Cindy Lacroix

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)

Jaardienst voor de ouders van Haren-Gijsens (stichting)

Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken

Voor Martin en Elise Croonen-Prevoo, Marie-José, Cato en Will

Woensdag 13 november, 10.00 uur leesmis

Zondag 17 november, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert
(stichting)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen

Woensdag 20 november, 10.00 uur leesmis

Zaterdag 23 november, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Robert Engelen
Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en Anna
Huijnen-Wouters (stichting)
Jaardienst voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en voor
schoonzoon Kees (stichting)

Woensdag 27 november, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

We hebben enorm genoten van onze huwelijksdag op 7 september jl.
Heel veel dank voor jullie aanwezigheid, cadeaus en lieve kaarten.

Het was voor ons een onvergetelijke en geweldige dag!

Christa en Tom Schoenmakers-Lemlijn




Fanfare St. Franciscus

We kijken terug op weer enkele mooie activiteiten.
De kermis in Reijmerstok, Terlinden, KVW en de
hopfeesten.




Zondag 1 september hebben we met z’n allen genoten tijdens onze
jubileumviering. Eerst de H mis in de openlucht. Met prachtige muziek van
onze eigen fanfare! Daarna werd de innerlijke mens versterkt en maakten
we ons op voor de huldiging van de jubilarissen. 7 prachtige leden die
ieder op zijn of haar manier bijdraagt aan de verenlglng De woorden, de
druk bezochte receptie, de vrolijke
gezichten en de lachsaldo’s die klonken
gaven aan dat we dit jubileum met veel
plezier hebben mogen vieren! We
willen iedereen bedanken voor dit .
prachtige feest. Het blijft altijd =
bijzonder om op deze manier de
jubilarissen in het zonnetje te zetten.




Op 6 oktober luisteren we om 9:30 uur de H mis op in Reijmerstok. Het is
niet zomaar een viering, maar we vieren het feest van onze patroonheilige
Sint Franciscus, hij gaat ook overal met ons mee. Vol trots dragen we hem
mee op ons vaandel. Op deze dag, die we ook wel de vlaaikermis noemen,
bezoeken we ook het kerkhof. Aansluitend marcheren we naar A gen Ing
waar we hopen u allen te mogen begroeten! De koffie en vlaai staat klaar.

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het KiDZ weekend. We
mogen wederom meer Kinderen verwelkomen op 5 oktober. Maar liefst 56
kinderen, uit diverse dorpen, zullen op zaterdag 6 workshops gaan volgen.
Het resultaat hiervan kunt u allemaal komen bewonderen op zondag 6
oktober vanaf 10:30 uur in ons gemeenschapshuis A gen Ing.

Heeft u ook een boardingpass gekocht voor onze vliegreis over het
prachtige Europa? Naast een heerlijk diner zult u verrast worden door de
muziek van onze fanfare. De afwisseling is groot. Daarnaast kunt u ook
genieten van het trio Kairos en hebben we twee prachtige stemmen weten
te strikken. Annelies en Mara Vleugels uit
Noorbeek zullen enkele nummers samen met de
fanfare ten gehore brengen. De steward en
stewardess zijn al druk in de voorbereiding om
ervoor te zorgen dat we een zorgeloze vlucht ‘
zullen hebben. 12 en 13 oktober zijn we te

vinden in het Europese luchtruim.....

Hierna gaan de kerstbellen weer in de verte klinken en zullen we ons gaan
voorbereiden op het volgende muzikale jaar. Het jaar 2020 is ook het jaar
dat we weer de kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok organiseren en
wel op Pinkstermaandag 1 juni. De voorbereiding is weer in volle gang en
op 1 september hebben we de inschrijving weer geopend voor de
kunstenaars. Alle kunstenaars kunnen zich tot 31 december inschrijven via
de website: www.poortenvanreijmerstok.nl

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus


http://www.poortenvanreijmerstok.nl/

Uit: Reijmerstok bevrijd

1944
Het einde voor de
Duitsers naderde.

Bommenwerpers.

Dat de Duitsers voortdurend meer terrein
begonnen te verliezen werd in de loop van
1944 steeds duidelijker. Hoewel zij in de
kranten met snoevende berichten bleven op-
geven over hun successen, waren er overal
tekens dat voor hen de kansen gekeerd wa-
ren. ledereen kon zien dat het aantal viieg-
tuigen dat overtrok om Duitse doelen te bom-
barderen, almaar groter werd. In indrukwek-
kende formaties zagen we ze passeren, hoog
in de blauwe lucht, de blinkende bommen-
werpers, begeleid door kleine viugge jagers.
Onverstoorbaar gingen ze hun weg, ondanks
de ontploffende granaten van het Duitse af-
weergeschut, waarvan de zwarte rookpluim-
pjes bleven hangen in de lucht. De kinderen
verzamelden de rollen zluminiumpapier, die
de viiegtuigen omlaag gooiden om de Duitse
radarinstallaties in de war te brengen. Soms
werd er een vliegtuig omlaaggeschoten. Op
Terlinden vielen en twee en een Engelse jager
stortte neer in een veld bij de Beutenakerweg.

Explosie.

Sommige jongens legden een verzameling
aan van alles wat er zo al uit de lucht viel :
stukjes aluminium, mica, schroeven, draden.
Ock ontplofte granaten leverden verzamelma-
teriaal op. Maar dat was niet zonder gevaar.

Zo rende Jac Vleugels een keer naar het
Banholterveld , omdat daar een paar bommen
terechtgekomen waren. Her en der vond hij
wat scherven. Een diepe ronde kuil leek ook
nog buit te herbergen. Hij sprong er in, kwam
op een harde ondergrond terecht, maar kon er

toch niets vinden, 's Anderendaags ging hij
nog eens terug. De kuil, waar hij de vorige
dag ingesprongen was, bleek nu veranderd in
een geweldige krater. Hij was op een nog niet
ontplofte bom  gesprongen, die later
exploideerde. De kracht van de explosie was
daarbij zo hevig, dat een van de hoogspan-
ningsdraden in de buurt afgebroken was

Ballonnen.

Enkele keren kwamen er geallieerde verken-
ningsballonen neer. De Duitsers reageerden
daarop heel paniekerig. Een reuzengrote
ballon landde op de binnenplaats van
boerderij Acampo.(nu huis John Houbiers.) De
toegesnelde Duitse officier vreesde een
ontploffing en schreeuwde steeds :"Nicht rau-
chen, nicht rauchen !"

Een andere, kleinere ballon kwam neer op de
bushalte voor het huis van Harie Slenter. Het
was op een zondagavond in de Vasten en de
mensen kwamen uit het lof. Ook hier waren
enkele gemotoriseerde Duitsers er meteen bij.
Zij begonnen als gekken met hun revolver in
de ballon te schieten. (Jaren later paradeerde
Louis Vleugels met een mooie zilveren jas
tijdens carnaval.)

Schuilkelders.

Het aantal luchtgevechten nam toe en van her
en der kwamen berichten van bominslagen.
Ook wist iedereen dat het front over ons heen
zou komen, wanneer de bevrijders naderden.
Daarom besloten een aantal inwoners tijdig
voorzorgsmaatregelen te nemen, voor als het
echt ging spannen. Zij gingen een schuilkelder
graven. Grote bulten in de tuin of het weiland
achter een huis gaven aan, waar zo'n
bouwwerk zich bevond.Meestal was de kelder
zo groot, dat verschillende families er in
terecht konden.

Zo was er in Terlinden een schuilkelder ach-
ter het huis van Debie, voor de mensen die op
de hoek van de Gulperstraat woonden.

Naast het huis van Paulus Slenter lag een
heel grote schuilkelder, waar wel vijftig
mensen in terecht konden. Deze kelder lag
bijna gelik met de weg, doordat hij gegraven
was in een hoger gelegen weiland. Om te
voorkomen dat kogels of granaten naar
binnen zouden slaan, had men de ingang zig-
zaggewijze gemaakt. Achteraf heeft die kelder
weinig nut gehad voor de mensen van
Terlinden. Toen het echt gevaarlik werd



eisten de Duitsers hem op en moesten de
Terlindenaren in hun eigen kelders onder het
huis schuilen.

In Reijmerstok had timmerman Sjuf Vieugels
een grote, gerieflijke schuilkelder gebouwd in
de tuin achter zijn huis.(nu huis Jean
Lonissen).Van binnen was hij helemaal met
hout bekleed. Er waren aparte vertrekken met
deuren. Langs de muren bevonden zich een
aantzal houten stapelbedden. Behalve door de
familie Vleugels, werd deze kelder gebruikt
door de buren, de families Goessens en
Huijnen-Thomassen.

Een gezamenlijke schuilkelder was er ook
achter het huis van Wiel Wouters.

De mensen die onder bij het viaduct woonden
hadden de duiker, de betonnen waterloop
onder de tramweg richting De Hut, als schuil-
kelder ingericht. Met takkenbossen had Sjeng
Huijnen, samen met Sjuf Hutschemakers die
er voor vast werkte, er bedden en banken in
gemaakt. Om inschieten te voorkomen hadden
ze de ingangen afgeschermd met muurtjes
van graszoden, die verspringend waren
gestapeld.

Dat het maken van een schuilkelder niet
allemans werk was, ondervonden Hubert en
Sjef Croonen. Hoewel hun huis (nu huis
E.Croonen-Prevoo) een stevige kelder had
met sterke bogen van mergel, vonden ze het
toch nodig achter het huis een schuilkelder te
graven. Moeizaam zwoegden zij met de leem
in de diepe kuil. Ze maakten een trap en een
bank, sleepten met dikke takken en graszoden
en waren trots op hun werk. Maar na de
eerste de beste regenbui stond de kelder half
vol water en was geheel onbruikbaar.

De meeste inwoners vertrouwden echter op
de kelder onder hun huis. Sommigen sliepen
daar al bij het minste gevaar. Anderen waren
wellicht iets zorgelozer en hebben alleen de
nacht van de 12e op de13e september in de
kelder doorgebracht.

Loopgraven maken in Scheulder

De Duitsers die vanuit Frankrijk steeds verder
werden teruggedrongen probeerden op allerlei
manieren de opmars van de geallieerden te
vertragen. Daarom werden , onder leiding van
de Duitsers van de 'Organisation Toth' op
gunstige plaatsen verdedigingswerken aange-
legd. Hier in de buurt moesten zo'n linies
komen in Scheulder, waar loopgraven waren
gepland en in Wylré, waar een Tankfalle
moest worden gegraven.

't Zal eind augustus geweest zijn toen een
aantal mannen en jongens van 't dorp het

bevel kregen, om zich op bepaalde morgens
te melden in Scheulder, voor 't maken van
loopgraven. Met de grootst mogelijke tegenzin
gingen de meesten te voet naar Scheulder.
Daar werden de namen afgeroepen, de
schoppen uitgedeeld en kon de arbeid
beginnen. Maar niemand, die zich inspande.
Men probeerde zoveel mogelijk de boel te
saboteren. Sommigen waren trouwens niet ge-
wend met een schop om te gaan. Daarbij
kwam, dat de Amerikaanse vliegtuigen de
zaak voortdurend in de gaten hielden. De
toezichthoudende Duitsers waren als de dood
voor die vliegtuigen en doken weg zo gauw ze
er eentje opmerkten. Dat was voor de burgers
reden om een lange pauze in te lassen, terwijl
ze, onbewust van het gevaar, lachten om die
bange Duitsers. Gelukkig hebben de
Amerikanen niet geschoten.

Op de viucht.

Maar niet iedereen ging zich melden en
anderen hadden er na enkele dagen al
schoon genoeg van. Zij vertikten het om te
gaan.Maar thuisblijven was te gevaarlijk.
Daarom hielden ze zich schuil in het
Klingenderbos, in de hei of in de bosjes van
Hamelsberg.

Maar de Duitsers wisten dat ook !

Funs van Laar vertelt: "Ik ging in Hamelsberg
flatten spreiden en dacht, daar ben ik veilig.
Toen ik er kwam ontdekte ik, dat een aantal
jongens van Reijmerstok zich er verborgen
hield in de bosjes. Ze schenen zich daar wel
te amuseren. |k was een tijdje in het weiland
tussen de bosjes en opeens zag ik, dat vanuit
De Del twee Duitsers met het geweer in de
aanslag , door het dal, naar me toe xkwamen.
Zonder op te kijken waarschuwde ik :'Pas op
jongens, daar komen ze." Of de Duitsers al
iets gezien hadden weet ik niet, maar meteen
doken ze het bos in en hadden schoenmaker
Sjeuf Defaux te pakken. Ze sleurden hem het
bos uit. Dat gaf nogal wat consternatie en
daarvan maakte ik gebruik, om stilletjes achter
het bos om, naar huis te gaan."

Miel Broers en Sjuf Noteboren zaten ook in
het bosje. Zij vertellen : "Toen de Duitsers
Sjeuf Defaux te pakken hadden, maakten wij
dat we wegkwamen. Maar 't was nazomer, 't
veld was grotendeels leeg. De enige manier
waarop we konden wegduiken was op de buik,
tussen de bieten. De hele middag hielden we
ons schuil. We kregen honger. Daarom zijn
we beetje voor beetje opgeschoven richting



Terlinden en hebben bij Pierre en Laura
Kroonen aangeklopt. Daar kregen we eten en
drinken."

"Maar", zegt Miel Broers, "zo'n dag opgejaagd
in het open veld, was me allerminst gced
bevallen. 's Anderendaags ben ik toch maar
naar Scheulder gegaan. Daar werd ik door
een Duitser afgesnauwd, omdat ik de vorige
dag niet aanwezig was geweest."

Gelijke taferelen speelden zich ook de dagen
erna geregeld af. 't Klingenderbos en de hei
werden vaste schuilplaatsen, maar steevast
verschenen er de Duitsers, soms met
honden,om de 'onderduikers' op te jagen. Een
enkeling dook dan wel eens weg tussen
bramen en brandnetels en liet de Duitsers
passeren. Maar de meesten zetten het op een
lopen , zo gauw ze de vijand zagen en renden
het open veld in. Ze sprongen over heggen en
prikkeldraad en probeerden de boerderijen
van het dorp te bereiken, waar ze zich konden
verstoppen in de schuren. 't Schijnt dat
sommigen op hun viucht zelfs hun schoenen
achterlieten en ongelooflijke snelheden wisten
te bereiken. Achteraf worden deze verhalen
door de betrokkenen met veel plezier en
smakelijk verteld. Maar op dat moment was
het bittere ernst, want iedereen vreesde dat
de Duitsers zouden gaan schieten

Sommigen, die weigerden te gaan werken
verstopten zich thuis. Zegt Funs van Laar : "Ik
lag een hele dag op de schuur, ingeklemd
tussen het hooi en de muur. Ik stikte bijna van
de warmte, 't was niet vol te houden. De
volgende dag ging ik maar weer naar
Scheulder”. Sjuf Noteboren had er na twee
dagen graven schoon genoeg van. Onder het
hooi werd een soort kamertje gemaakt, dat te
bereiken was via een deurtie op zolder.
Samen met zijn broer Lei en twee kameraden
heeft hij zich daar een aantal dagen
verborgen gehouden. Toen de loopgraven en
de Tankfalle klaar waren, was het gevaar
geweken en konden ze tevoorschijn komen.

Enige tijd later, het zal begin september
geweest zijn, kregen een aantal jongemannen
opnieuw bevel zich te melden voor graafwerk-
zaamheden. Omdat er in de onmiddellike
omgeving niets meer te doen was, vreesden
ze, dat ze op transport zouden gesteld worden
naar Duitsland. En dat was het laatste wat ze
wilden. Dus vluchtte iedereen weer naar de
hei. Na enige tijd gebeurde, waar men al die
tijd bang voor was geweest . de Duitsers
kwamen. Op twee zware motoren draaiden zij
van de Molenhaagweg de hei op. Sjeng
Deckers, die militair was geweest, dook




meteen weg en rolde verder onder de
dorenstruiken. De anderen maakten dat ze
wegkwamen. Giel Magermans was een van
hen :"We renden voor ons leven. Gelukkig
stond er hier en daar een korenmijt. Ik zorgde
er steeds voor dat er een mijt tussen mij en de
Duitsers in stond, zodat ze me niet konden
raken. We zijn langs Gen Ing gerend en zo
verder het veld in naar Bruisterbosch. Daar
hebben we ons in de boerderij van een kennis
een paar dagen verstopt. De Amerikanen
waren al niet ver meer. We wilden terug naar
huis gaan via de Galling, maar daar kwamen
we terecht midden in een vuurgevecht tussen
Duitse troepen op de grond en Amerikaanse
vliegtuigen. We zijn heelhuids weggekomen
en toen we weer in Reijmerstok kwamen,
waren de Duitsers die ons zochten, al
vertrokken en wachtten we op de bevrijding".

Overal Duitsers in huis.

Vanuit Frankrijk dreven de geallieerden de
Duitse troepen voor zich uit. Qok in Reijmer-
stok kwamen er steeds meer Duitse soldaten
te liggen. Het grijsgroen van de Wehrmacht-
uniformen overheerste, maar daarnaast waren
er ook verschillende militairen in effen grijs of
blauwgrijs van andere onderdelen. In ver-
schillende grotere huizen werd de "goede
kamer" opge&ist, en daar huisden de hogere
officieren. De hele dag was het een komen en
gaan van militairen met aktetassen. Bij de
begroeting steeds dat hakkengeklak en het
‘Heil Hitler' met de arm in de lucht. Soms
namen de Duitsers ook nog de woonkamer in
bezit en moesten de bewoners zich behelpen
met de keuken en bijkeuken.

Trouwens, deze Duitsers gedroegen zich zeer
arrogant, ze keurden de bewoners van het
huis geen blik waardig, voor hen waren die
lucht. Hoogstens werd er een keer gesnauwd,
dat ze moesten maken dat ze wegkwamen,
wanneer ze in een kamer iets gingen halen en
dat duurde volgens de bezstters een beetje te
lang.

In de schuren en stallen huisden de gewone
soldaten. Over het algemeen was daar ook
weinig contact mee, want hieraan was van
beidskanten weinig behoefte. Toch waren er
onder de gewone Wehrmachtsoldaten enkele
die toenadering zochten en zich van een
sympathieke kant lieten kennen. Zo was er bij
Frans Lacroix sr. een boerenjongen, die
steeds meenhielp bij het melken.

In Terlinden bij Slenter was onder de poort de
keuken, waar 'der Jupp van Kolle' de scepter

zwaaide. Dat was een gemoedelike baas,
waar de familie goed mee kon opschieten en
die de kinderen ruim bediende als hij weer
eens lekkere dikke soep gemaakt had met
grote brokken viees er in. Op een dag, toe
een Duitser het paard van Slenter kwam op-
eisen, kwam Jupp tussenbeide en zei : "Nee,
dat paard kun je niet meenemen, dat is een
merrie met een veulen. Die moet hier blijven".
Een militaire arts waakte urenlang bij het
ernstig zieke dochtertje van Martin Croonen
en gebruikte de beste medicijnen om haar te
genezen.

Ook bij Vleugels onder de poort was een
militaire keuken. De kinderen van Vleugels
mochten vaak met de Duitsers meesmullen.
Nu nog zijn er goede herinneringen aan dat
zZware, vette eten met veel zuur vlees.



Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:

Zaterdag 5 oktober Banholt 19.00 uur

Zondag 6 oktober Noorbeek 11.00 uur

Zaterdag 12 oktober Banholt 19.00 uur

Zondag 13 oktober Noorbeek 09.30 uur

Zaterdag 19 oktober Noorbeek 19.00 uur

Zondag 20 oktober Banholt 11.00 uur

Zondag 27 oktober Banholt 09.30 uur

Zondag 27 oktober Noorbeek 11.00 uur

Zaterdag 2 november Banholt 19.00 uur Nacht der zielen
Zondag 3 november Banholt/Noorbeek 15.00 uur Allerheiligen
Zaterdag 9 november Noorbeek 19.00 uur

Zondag 10 november Banholt 11.00 uur

Zaterdag 16 november Banholt 19.00 uur

Zondag 17 november Noorbeek 11.00 uur

Zondag 24 november Banholt 09.30 uur

Zondag 24 november Noorbeek 11.00 uur

Zaterdag 30 november Noorbeek 19.00 uur

Zondag 1 december Banholt 11.00 uur

Welkom, nieuwe inwoners van Reijmerstok !!

Als u sinds kort in Reijmerstok bent komen wonen en dit blad misschien
voor het eerst leest: Onze parochiegemeenschap met pastoor Graat, het
parochiebestuur en vele medewerkers en vrijwilligers heten u van harte
welkom en wensen u heel veel geluk in uw nieuwe omgeving!

Het parochiecontact wordt iedere 2 maanden gratis huis aan huis bezorgd,
onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Hierin vindt u alle
informatie over onze parochie, kerk, verenigingen, activiteiten, etc.. U bent
van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Wilt u kennis maken of hebt u een vraag aan onze pastoor of het
parochiebestuur, neem dan gerust contact op. De contactgegevens staan
aan de achterzijde van ieder parochiecontact.



Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden
aangevraagd. Een volledig ingevuld formulier kunt u doormailen naar
(Ilemlijn@hetnet.nl), of deponeren in de brievenbus van Eric Lemlijn
(Reijmerstokkerdorpsstraat 88). Het verschuldigde bedrag kunt u
overmaken op bankrek.nr. NLB3RAB00143700375 t.n.v. Kerkbestuur
Reijmerstok. Mochten wij naar aanleiding van uw formulier nog vragen
hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan
weekbladen (Omroeper, Gulp en Geul, Etalage). Geef deze daarom tijdig
door!

Aanvraagformulier voor misintenties:

MISINEENTIE VOO oottt e

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

O Zeswekendienst
O Jaardienst
O Huwelijk of jubileum

O ANOTS: o e
Datum(s) misintentie:

zaterdag of zondag ... a€25,-

Woensdag e a€10,-

Uw contactgegevens:



mailto:lemlijn@hetnet.nl

Vacature: Jeugdwerk Duvelkes zoekt mama's/ papa's of andere
geinteresseerden die voldoen aan onderstaand profiel (&

Vind u het belangrijk dat uw kinderen samen met andere kinderen in
Reijmerstok en Terlinden leuke en leerzame activiteiten beleven, meld u
dan aan.

Vacature eisen:

- U onderstreept het belang dat kinderen samen een fijne jeugd in ons dorp
hebben.

- Lange vergaderingen heeft u geen behoefte aan, maar wel organiseren
van activiteiten met andere bestuursleden

- Enkele activiteiten die we georganiseerd hebben: voorstelling Cultura
Nova, Sinterklaas, Kerstknutselen.

Heeft u nog vragen n.a.v. deze sollicitatie? U kunt ons bereiken op het
volgende e-mailadres: duvelkesreijmerstok@gmail.com

Salaris: de glimlach van deelnemende Kkids

Verder zoeken we nog gezellige kinderen, die willen deelnemen. Vanaf 4
jaar ben je van harte welkom!

Bestuur Duvelkes

Onderhoud (rondom) kerk en kerkhof

De kerk, het kerkhof en alle groenvoorzieningen vragen om onderhoud.
Veel werkzaamheden kunnen wij dankzij vrijwilligers zelf uitvoeren.

ledere eerste zaterdag van de maand worden deze werkzaamheden
aangepakt. We beginnen om 9.00 uur. VVoor vragen kunt u contact
opnemen met Tous Bastings.

Het Parochiebestuur



mailto:duvelkesreijmerstok@gmail.com

Parochiebestuur

René Graat Pastoor, Voorzitter en 043-4571221/ 06-13077296
lid kerkbestuur TerMar renegraat@home.nl

Jef Denis Penningmeester 06-12547867
jefow9@gmail.com

Eric Lemlijn Secretaris 043-4572141
lemlijn@hetnet.nl

Marjo Lacroix Tevens lid van het 043-4571953
Kerkbestuur TerMar  marjolacroix@ziggo.nl

Tous Bastings Tevens lid van het 06-80148206
Kerkbestuur TerMar  tous.bastings@ziggo.nl

Bankrekeningnummer
NL83RAB00143700375 t.n.v. Kerkbestuur Reijmerstok

Misintenties
Misintenties kunt u schriftelijk opgeven (zie elders in dit parochiecontact).

Belangrijke gebeurtenissen

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Pastoor Graat voor o.a.: Doopsel /
Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis / Doorgeven van (langdurig) zieken
/ Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof

- Kosters zijn: Cato Slenter (043-4572128) en Leon Gerrekens (06-27201884).
Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden
kerkklokken etc..

- Marjan Habets (043-4551508) zorgt voor versiering van de kerk.

- Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact
Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (dec-jan),
gelieve dat dan v66r 15 november door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl
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