Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisié te Reijmerstok
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Editie 88: augustus - september 2023



MARIA TEN HEMELOPNEMING

In het liturgisch jaar vieren wij verschillende feesten ter ere van Maria.

Maar het grootste Hoogfeest is toch Maria ten Hemelopneming:
Wij vieren dat zij na haar dood met ziel en lichaam opgenomen werd in
de Hemel. Haar lichaam, waarmee zij ons

Gods Zoon schonk kende niet het graf, niet de aftakeling van haar
lichaam.

Maria, wie steekt niet eens een kaarsje bij haar op of bidt een kort
gebed tot haar ?

Ons geloof is gericht op God de Vader en de Zoon, erg mannelijk.
Maria brengt met haar vrouw en moeder zijn een evenwicht !

Voor mij persoonlijk moet ik bekennen, dat ik buiten de officiéle
gebeden, spontaan makkelijker tot Maria bid, bijvoorbeeld voor
zieken, mensen die lijden, kinderen.

Zeker omdat ik meer dan dertig keer in Lourdes ben geweest: Daar heb
ik mogen ervaren hoezeer zij voor ontelbare mensen een troost is, hoe
wij bij haar, gezond of ziek, samen het geloof kunnen vieren.

Mooie herinneringen komen nu weer naar boven, nu ik bijvoorbeeld
denk aan het diepe verdriet van ouders, toen plotseling hun zoontje
was gestorven. lk zei tegen de moeder, dat ik vast geloofde, dat Maria
haar zoontje nu in haar armen hield. Jaren later deed hun dochter de
Eerste Communie. Dit meisje vertelde tijdens de communieles, dat
haar moeder steeds vertelde, dat Maria haar broertje in de armen
hield !



Maria zie ik als een troostrijke, meelevende Moeder, laten wij haar
dankbaar zijn !

Wij vieren Maria ten Hemelopneming in ons parochiecluster in het
weekeinde het dichtst op 15 augustus, dus op 12 en 13 augustus as.
Laten wij Maria een groot feest geven uit dankbaarheid voor alles wat
zij aan ons geeft aan troost, geloof, liefde en steun !

pastoor Tervoort

De nieuwe misboeKkjes zijn er

In onze samenwerkende parochies leefde er een breed verlangen
naar een misboekje. Deze boekjes zijn er sinds juli in alle parochies
van ons samenwerkingsverband: Banholt, Cadier en Keer,
Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en St.
Geertruid. Het boekje wil ons wegwijs maken in de eucharistie. Het
boekje wil ons helpen om ons hart te openen voor de
aanwezigheid van Jezus tijdens de viering.

Jezus komt onder ons, niet alleen in zijn Woord, maar ook in de
heilige Communie. Door zich aan ons te geven wil Hij ons voeden
en sterken. Dat kan niet zonder ons. Om er bewust en actief bij
aanwezig te zijn, gaan we rechtop staan of rustig zitten. We
spreken, zingen of maken het stil. We reiken elkaar de hand of
openen die hand om Jezus in de heilige Communie te ontvangen.

Een groot deel van het misboekje bestaat uit liederen voor de
samenzang, ondersteund door een cantor of koor. Want zingen is
dubbel bidden, zei kerkvader Augustinus al in de vijfde eeuw. Het
gezongen woord dringt soms dieper in ons door. Het kerkbestuur
en het pastorale team zijn blij met de nieuwe boekjes. We hopen
dat u zich meer thuis gaat voelen in de liturgie.

U bent bijzonder welkom om met ons mee te vieren!




KROETWUSCH

Kruidenzegening tijdens Maria ten Hemelopneming op 13 augustus 2023.
De zegening van kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk
gebruik dat door de kerk is overgenomen en gekerstend. Ook de Joodse
traditie kent het liturgisch gebruik van kruiden, op sabbatavond geurt het
van rozemarijn. Door de magische ritus van de heidenen te vervangen
door een christelijke zegening van een kruidenbos richt men zich tot God,
de Schepper van het zaadvormend gewas.

Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende

kruiden. De samenstelling kan lokaal verschillen:

- twee bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge)

- twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en
boerenwormkruid)

- twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en
koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd).
In sommige plaatsen is er het gebruik om wilde marjolein of
koningskaars/toorts, St. Janskruid of wilgenroosjes en huislook in het
boeket op te nemen.

- het zevende kruid is het walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven
blaadjes.

De traditie wil dat zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria. Dat
het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de
kerkgeschiedenis het getal van de volheid.

Een legende leert ons dat bij Maria’s begrafenis de apostel Thomas
ontbrak. Omdat hij niet kon geloven dat zij gestorven was, werd haar
sarcofaag geopend. Deze bleek leeg en geurige kruiden bevonden zich op
de plek waar haar lichaam gelegen had. De geur van een nieuwe hemel en
aarde. Vandaar dat uitgerekend met Maria Tenhemelopneming de kruiden
gezegend worden. Het is tevens een heel oud gebruik om Maria aan te
duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een
bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht. Bovendien is
augustus de periode waarin deze kruiden bloeien. In gebed wordt
gevraagd dat de kruiden en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen
dienen voor mens en dier.




Graag willen wij samen met u een kroetwusch samenstellen
op zondag 13 augustus bij de feesttent in Terlinden.

Aanvang 10.00 uur bij de feesttent.

Tijdens de viering van Maria ten Hemelopneming op deze zondag
zullen alle kroetwuschje om 11.00 uur bij de kapel in Terlinden worden
gezegend. De kroetwusch mag u mee naar huis nemen.

Wilt u deelnemen aan deze activiteit bij de feesttent in Terlinden
laat dit voor 11 augustus
weten bij Marjo Lacroix, telefoon 043- 4571953
of via de mail marjolacroix@ziggo.nl.

ledereen is van harte welkom.

Het parochiebestuur



mailto:marjolacroix@ziggo.nl

P
.:“

25 AUGUSTUS

OP 'T AUWE VOETBALTERREIN




MIEREN

Opmerkelijke dieren zijn het. Op een van de warme zomeravonden las
ik een boek. Rond de poten van mijn stoel krioelden mieren. Ze
maakten een onrustige indruk en sleepten van alles mee. Er was zelfs
een soort van ziekenwagen: een levende mier trok een bewegingloze
mier voort. Boeiend om te zien.

Het is vakantietijd en de mensen krioelen ook. Topdrukte op
toeristische trekpleisters. De vakantiefiles zijn aan de orde van de dag;
auto aan auto en vliegtuig aan vliegtuig trekken de vakantiegangers van
noord naar zuid en van oost naar west.

Die ogenschijnlijke onrust bij de mieren is ook herkenbaar in ons
mensenleven. Zo worden we aangespoord om bezig te zijn en te doen
wat we moeten doen. Zodat we de handen niet te snel in de schoot
leggen. Maar elke onrust vraagt ook om een periode van rust. Tijd voor
jezelf, om je ziel op adem te laten komen. Wie wil leven, moet de tijd
nemen.

In de zomer breekt er een tijd van rust aan voor velen van ons. Een tijd
om dankbaar te zijn dat je leeft. Een tijd van zomaar zitten en de
warmte van de zomer op je huid voelen. De stilte horen en eens praten
met jezelf en met God. Want God is een vriend van de stilte, je hoort
Hem niet als je druk bent met een jachtig bestaan. Dus neem de tijd:
ook voor Hem!

Waar mieren je al niet op kunnen brengen in een stil moment.
Fijne vakantie allemaal!

Kapelaan Dassen



PROFICIAT!

Vrijdagavond 9 juni
kregen “vier vrienden
oet Remmerstjok” het
heilig vormsel toege-
diend in de Sint
Petruskerk in Gulpen.

Vicaris Smeets was
vormheer en mocht
namens onze bisschop
samen met onze kapelaan Dassen het heilig vormsel toedienen aan
34 vormelingen. Het was een indrukwekkende, prachtige en
drukbezochte vormselviering.

Veel familie, vrienden en bekenden uit Reijmerstok en omgeving
waren present waaronder het parochiebestuur.

De heilige Geest van God wil de liefde in ons groter maken, het
geduld sterker, de verdraagzaamheid ruimer en de vrede en
vreugde overvloedig. Proficiat aan Thomas Bastings, Dave
Notermans, Sem Canisius, Jur Lacroix en hun families!




Kerkdiensten in de maand augustus

Woensdag 2 augustus, 10.00 uur

Zondag 6 augustus, 11.00 uur
Opgeluisterd door Eric Lemlijn
Lector: Marjo Lacroix
Acoliet: Ulrike Notermans

Woensdag 9 augustus, 10.00 uur

Zondag 13 augustus, 11.00 uur Kapel Terlinden en inzegening kroetwusch
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus uit Reijmerstok en
zangkoor Eendracht en Harmonie Berggalm uit Noorbeek
Lector en acoliet: Jonkheid Terlinden
Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (st.)

Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (st.)

Woensdag 16 augustus, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 19 augustus, 19.00 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor
Lector en acoliet: Jos Hendriks
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 23 augustus, 10.00 uur

Zondag 27 augustus, 09.30 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor
Lector: Marjo Lacroix
Acoliet: Merlijn Vleugels
Uit dankbaarheid

Woensdag 30 augustus, 10.00 uur
Jaardienst voor Joseph Olislagers



Beste inwoners van Reijmerstok & Terlinden

Afgelopen jaar is voorbij en het kermisweekend komt in zicht!
Op 12, 13 en 14 augustus zal Kermis Terlinden losbarsten met een
spectaculair programma.

Op zaterdagavond 12 augustus zullen Jackfire en DJ Marvin de tent op
zijn kop zetten tijdens de aftrap van Rockin’ Saturday. Daarnaast zal
Buren van de Brandweer voor chaos en energie zorgen met een
opbouwende set van eigen hits en bekende knallers!

Zondag 13 augustus zal om 11:00 traditioneel beginnen met een heilige
mis bij de Mariakapel, in presentie van de fanfare St. Franciscus uit
Reijmerstok en zowel het zangkoor Eendracht als Harmonie Berggalm uit
Noorbeek. Na de mis zullen we gezellig traditiegetrouw gaan
frihshoppen in de tent. Zowel kapel Franciska als Rodalander zullen
onder genot van een lekker koud drankje voor een uitgesproken sfeer
zorgen. Ook aan de kinderen is dit jaar natuurlijk weer gedacht. Zo
kunnen de kinderen zich de hele middag zorgeloos vermaken met het
kinderprogramma, diverse spelletjes en kunnen de kinderen zich helemaal
laten gaan op het springkussen.

Zondagavond, Super Sunday, zal worden afgetrapt door DJ Team ’t
Hoekje. Zij zullen tussen de andere optredens gedurende de avond ervoor
zorgen dat niemand stil staat. Ook dit jaar verwelkomen we Lanterfantje
op onze Super Sunday. Dit duo is niet alleen verantwoordelijk voor
tienduizenden katers, maar vooral voor de ontelbare onvergetelijke
avonden! Daarnaast zal Barry Fest, die jullie hoogstwaarschijnlijk kennen
van de hits ‘“Vamos a la playa’ en ‘Ferry De Roze Flamingo’, de tent
volledig op zijn kop zetten. De laatste artiest van deze avond,
Nachtvlinders, mag ook zeker niet ontbreken voor een te gekke avond!
Kortom een avond om nooit te vergeten!

Maandagavond 14 augustus is alweer de laatste dag van Kermis
Terlinden. Omstreeks 19:30 zal de rondgang door Terlinden plaatsvinden,
begeleid door schutterij St. Brigida uit Noorbeek. De muziek tijdens de
rondgang zal verzorgd worden door een samenwerking tussen Fanfare St.
Franciscus en Harmonie Berggalm.




De welbekende ‘biele-mannen’ van de schutterij zullen hun krachten
tonen bij het traditionele ‘poal-hoawe’, om zo hun beloning (een glaasje
jonge klare) te bemachtigen. ’s Avonds zal de tent om 20:00 voor het
laatst deze editie van de kermis losbarsten met onder andere DJ Wim
Frijns. Hij is onderhand bij alle generaties bekend en blijft er een feest
van maken. De 9-koppige band, Das Tirol Team, heeft al veel ervaring en
wij mogen ze dan eindelijk verwelkomen bij ons op de kermis! Last but
not least, een rondje in ‘t Reuzenrad of de ‘Griekse nach’, voor Erwin is
niks te gek! Ook dit jaar mogen wij Erwin weer van harte welkom heten
op onze Hossa am Montag!

Een traditie die omstreeks 1972 als grap is begonnen, wordt tot op de dag
van vandaag trots in ere gehouden. Dan hebben we het natuurlijk over het
‘knook begraven’.

Het bestuur zal omstreeks middernacht een act uitvoeren.

En als je denkt dat het niet beter kan, op de maandag is er voor iedereen
gratis entree! Dus haal snel je kaarten en zorg dat je erbij bent!

Met vriendelijke groeten,

Jonkheid Terlinden

Processie Slenaken-Moresnet

Zaterdag 9 september vertrekken we weer om 7.00 uur bij de kerk van
Slenaken met de jaarlijkse bedevaart. De route gaat via Teuven naar
Sippenaken Om 8.30 pauze bij Hoeve de Eik. We brengen een bezoek aan
de kerk van Sippenaken. Dan gaan we naar Moresnet kapelaan Martho
ma draagt hier de H. Mis op. Na afloop kan iedereen een plaatselijke
horecagelegenheid bezoeken. Om 14.00 uur wordt de kruisweg bezocht.
Een volgauto volgt de stoet voor vervoer van bagages en eventuele
uitvallers. Voor inlichtingen tel. 043 4573596




Eric Lemlijn bedankt!

Op kermiszondag tijdens de dorps-
brunch werd Eric Lemlijn bedankt
voor zijn jarenlange inzet in ons
parochiebestuur, waaronder zijn
werk als secretaris. Vele jaren heeft
hij onze parochiegemeenschap met
raad en daad bijgestaan. In een
vorig parochiecontact is zijn veel-
zijdigheid al gememoreerd. : ‘
Zo stond Eric aan de wieg van het Parochlecontact 83 edities zijn
onder zijn redactie verschenen. We zijn Eric dankbaar voor alles
wat hij gedaan heeft voor onze gemeenschap in Reijmerstok.

En hoewel hij afscheid neemt van het parochiebestuur en hij de
redactie van het Parochiecontact heeft overgedragen aan Jos
Hendriks, zijn we heel blij dat hij zich zal blijven inzetten voor onze
parochie!

Eerste H. Communie en H. Vormsel 2024
Beste ouders, als jullie kind (eren) in het schooljaar (2023/2024);
* de eerste heilige Communie willen ontvangen in onze kerk van
Reijmerstok op Hemelvaartsdag 9 mei 2024
* het heilig Vormsel willen ontvangen in ons samenwerkings-
verband (kerk en datum worden nog vastgesteld),
- neem dan uiterlijk 1 oktober contact op met de kapelaan of
Marjo Lacroix.




Kerkdiensten in de maand september

Zondag 3 september, 11.00 uur H. Mis op de Puthof
Huldiging jubilarissen fanfare St. Franciscus Reijmerstok
(bij slecht weer wordt uitgeweken naar de schuur en loods van de
Puthof)
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus Reijmerstok
Lector: Fanfare
Acolieten: Ulrike Notermans, Merlijn Vleugels en Jos Hendriks

Woensdag 6 september, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 9 september, 19.00 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor
Lector en acoliet: Paul Mannens
Voor Hub Meijs vanwege zijn verjaardag
Voor Leon Peerboom

Woensdag 13 september, 10.00 uur

Zondag 17 september, 09.30 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor
Lector: Marlies Kicheleer
Acoliet: Merlijn Vleugels
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.)
Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de fam.
Kroonen-Croonen (st.)

Woensdag 20 september, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 23 september, 19.00 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor
Lector en acoliet: Paul Mannens
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 27 september, 10.00 uur



 ZWERFBOEKENSTATION
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Hebben jullie ons Zwerfboekenstation al bezocht?
Super!
O jee, wist je het nog niet?!
In het kort:

Bij de kerk staat een fijn gekleurd kastje met leuke boeken van
kinderen in de buurt of misschien wel heel ver weg, want een boek
met speciale sticker mag gaan zwerven. Ja, natuurlijk lees je het eerst of
laat je het voorlezen. Daarna geef je het door of zet je het terug.

Als je zelf een leuk boek gelezen hebt en je gunt ook anderen dit boek,
geef het ons dan.

Je mag het inleveren bij Marjo Lacroix, Brede Hoolstraat 8. Er staat een
box bij haar voordeur, waar je het mag neerleggen. Of je legt het boven in
het kastje. Wij zorgen voor een speciale sticker en zetten het boek onder
in het kastje.

Wil je jouw boek volgen, vraag op de site kinderzwerfboek.nl een

code aan. Wie weet waar jouw boek terecht komt, misschien wel in
Groningen?

Soms liggen in het bovenste klepje leuke acties, zoals een leesbingo.
Laat je verrassen!




Bloemen voor de kerk

Als er mensen zijn die graag eens een bloemetje voor de versiering van de
kerk willen geven, dan kunnen zij een bedrag geven en deponeren in de
offerblok, die hiervoor bestemd is.

Er staat op: BIIDRAGE VERSIERING KERK.

Wij zullen dan voor de bloemen zorgen.
Op deze manier zal de kerk altijd gesierd zijn met bloemen.

Nicole Lacroix,
Kitty Daamen,
Marjo Lacroix en
Odilia Gielkens,

de vrijwilligsters

die zorgen voor

de versiering van
onze kerk.

Heel hartelijk
dank voor jullie
inzet.

De Buurtbus in Reijmerstok

Maandag t/m zaterdag
ieder uur tussen 8 en 19.00 uur.

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus:

richting Banholt-Eijsden
om 7 minuten over elk uur.

richting Margraten
om 11 minuten voor het hele uur




100 jaar kerkqebouw KIdS

29 mei 2023, 13 uur het krioelt van
de kinderen op de trappen voor de
kerk. Aan de rand van het grasveld
staat iets, het is ingepakt met de
Nederlandse vlag..... Samen met hun
ouders zijn de kinderen naar de
opening gekomen van het
KinderzwerfboekStation.  Kapelaan
Dassen en Cindy Lacroix leggen uit
hoe het werkt en dan mogen de drie
communicantjes de vlag er vanaf
halen. Wat is het een mooi kastje geworden! Inmiddels weten we ook dat
veel kinderen gebruik maken en dat er al heel veel boeken rondzwerven!

Na deze feestelijke opening is het dan
zover. Voor de kinderen tot 8 jaar start

: de speurtocht in de kerk. Een groep start
met de speurtocht, Paul onze koster vangt ze op in het portaal van de kerk.
Er zijn dieven geweest in de kerk en ze hebben de sleutel van het
tabernakel verstopt. Paul heeft hulp nodig om de kleurcode te kraken zodat
hij de sleutel weer terugkrijgt! De kinderen gaan enthousiast aan de slag
met de opdrachten, zien overal camera’s en durven niet te rennen omdat de
dieven alles zien.... Ze moeten liedjes raden, onthouden welke voorwerpen
ze hebben gezien, dobbelstenen op een schilderij zoeken en zo verder.
Door de speurtocht ontdekken ze alle hoekjes van de kerk. Gelukkig weten
ze de Kkleurcode te kraken en heeft Paul zijn sleutel weer terug.




De tweede groep heeft in de tussentijd geoefend met het maken van
zandfiguren. Deze zandfiguren dienen als decoratie op straat tijdens de
processie. Ze krijgen er geen genoeg van, eerst witte zand en dan met
gekleurd zand figuren erop maken. Trots poseren ze naast hun kunstwerk.
Ook de tweede groep gaat enthousiast aan het speuren in de kerk! Hierna
gaat hun programma verder in gemeenschapshuis A gen Ing. Hier kunnen
ze spelletjes doen, Kkleuren, puzzelen en ja ook nogmaals met de zand
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Vanaf 8 jaar is de uitdaging groter, de jongens en meisjes moeten proberen
te ontsnappen uit de kerk. Paul is ditmaal de sleutel verloren van de kerk.
Eerst moeten ze de achter ingang zien te vinden. Hier staat een raar figuur
in een gewaad met mondkapje en zonnebril. Streng ziet deze persoon toe
dat de opdrachten uitgevoerd worden en ze niet zomaar de kerk in komen.
Enja de eerst opdracht is af, nu komen ze op een zoldertje en wordt al
meteen hun geheugen getest.... Eeuhhh welke kleuren waren het ook
alweer..... men wil weer naar beneden maar dat rare figuur zegt dat dat
verboden is..... Met puzzel werk en uittesten worden uiteindelijk door alle
5 de groepen de drie sloten geopend. Nu mogen ze eindelijk de kerk
binnen. Ook hier dienen ze diverse opdrachten uit te voeren. Er zit zelfs
iemand in de biechtstoel, wie 0 wie gaat er biechten... wie durft het aan.....
Ook zij zien door de opdrachten alle verschillende hoekjes en voorwerpen
die de kerk rijk is. Uiteindelijk hebben alle 5 de groepen de sleutel
gevonden. Paul kan weer opgelucht adem halen......




3” . p -

Naast de escaperoom krijgen deze kinderen ook uitleg over het maken van
zandfiguren en doen ze spelletjes in A gen Ing. Maar ook is er een hoek in
beslag genomen door de jonkheid van Reijmerstok en Terlinden. Geboeid
luisteren de kinderen naar de verhalen van de jonkheid. Wie zijn ze en wat
doen ze eigenlijk allemaal?

Van al dat speuren, ontsnappen en spelen wordt je hongerig. Veel ouders
en andere dorpsgenoten druppelen binnen. In de keuken van A gen Ing
staan ze er klaar voor! ledereen krijgt een frietje en een snack en men zit
gezellig samen te eten. De kinderen zijn nog niet uitgespeeld en de
volwassenen vinden het gezellig en blijven nog een gehele tijd eentje
drinken.

We kijken terug op een zeer geslaagde activiteit voor de kinderen!




Tijdens het feest kermiszondag stonden er ook voor de kinderen nog
activiteiten gepland. Na de brunch konden de kinderen een spelletjeskaart
ophalen. Op de plek waar het, het beste te vertoeven was met de hitte, kon
men naar hartenlust spelletjes doen. Maar liefst 10 spelletjes stonden er
opgesteld, van vogelschieten tot het apenspel ze waren allemaal leuk. Ook
kon je er tekenen, puzzelen, in de zandbak spelen of je laten schminken.
Helaas moesten we door onweer de spelletjes hoek even sluiten en vroeger
opruimen maar dat heeft de pret niet gedrukt. De kinderen die meededen
kregen allemaal een ouderwetse zuurstok! Aan de voorkant van de tent
stond een grote stormbaan waar men alle energie kwijt kon. Maar dat was
nog niet alles. In de eettent was een cocktailbar speciaal voor de kinderen.
Ze stonden in de rij om een verfrissende cocktail te krijgen! In de discotent
konden alle kinderen deelnemen aan een DJ workshop, nadat je geoefend
had met een koptelefoon op mocht je achter de echte draaitafel
plaatsnemen en het publiek je DJ kunsten laten horen. We weten nu dat de
jonkheden de komende jaren niet verlegen zullen zitten om DJ’s! Er
werden bellen geblazen en jong en oud speelde samen. Wederom een
geslaagde activiteit.




100 jaar kerkgebouw Mannenkoor St. Caecilia

Dit koor gaf het eeuwfeest van de nieuwe kerk een extra feestelijk tintje
door op zondag 25 juni de Hoogmis in Reijmerstok op te luisteren met
aansluitend een "Mini-concert”. In het koor zijn een paar van Reijmerstoks
prominente zangstemmen terug te vinden (zie foto) en dat was een reden te
meer om samen dit bijzondere jubileumfeest mee te komen vieren.

De aanwezigen werden getrakteerd op een prachtige overwegend
Limburgse Mis. Ook tijdens het concert zong het koor mooie Limburgse
liedjes. Een geweldig optreden van het koor van kwalitatief hoog niveau
dat door de bijzonder goede akoestiek van ons kerkgebouw geweldig tot
zijn recht kwam. Het was enorm genieten en zeker voor herhaling vatbaar
was zowel de conclusie van de aanwezigen als van het koor zelf.

" Begeteiding M Kalkhoven

Pastoor: Weleerwaarde heer Kapelaan E. Dassen

Intrede 03.080 Das Morgenrot

«  Kyrie 05.121 Mis Sars no:2 &
(Gloria) 05.121 Mis Sars no:3 & ’ A
Tussenzang 05.151 Lead me Lord

:K 11039 santo

05.121 Mis Sars no:10

= Communie 05.037 Lord, i'm commg Home
Na afloop dienst, Mini-Concert ﬂ w W
01.073 Veldboeket
“ 01.059 Gulpen
01.028 Mie leef Limburg
01.090 Mergraote

~ Limburg mien U"‘Wl's\
L



100 jaar kerkgebouw de voorbereiding

De vrijwilligers van de onderhoudsploeg zorgden dat de kerk “processie
gereed” was en hielpen ook de Jonkheid mee bij het opzetten en inrichten
en opruimen van de tent. De 4 dames zorgen weer voor de mooie
bloemversiering en ook de brunch werd door een groep vrijwilligers

voorberid.




9 juli 2023
H. Mis en Processie en Dorpsfeest

Wij begonnen kermiszondag om 9.30 uur in de 100 jaar oude Parochiekerk
met de H. Mis die feestelijk wordt opgeluisterd door het Kerkelijk
Zangkoor en Profaankoor Reijmerklank.

[

Na de H. Mis werd gestart met de processie door de mooi versierde straten
van Reijmerstok. Maar wat was het warm. VVoordat we het eerste rustaltaar
aandeden stonden er bekers verfrissend water voor iedereen klaar dat even
hielp. Vervolgens trok de processie verder naar rustaltaar in de Haagstraat
om te eindigen bij het rustaltaar voor de feesttent bij de parkeerplaats bij A
gen Ing.




Onder de muzikale klanken van fanfare St. Franciscus ging iedereen naar
de feesttent voor de brunch en het aansluitende dorpsfeest.

De brunch werd ontzettend goed ontvangen dat onderstreept werd door de
maar liefst 395 aanmeldingen. Dat plaatste ons voor een hele uitdaging.

Met de vrijwilligers werd om 7.30 uur gestart om alle tafels en banken in
de tent te plaatsen waarna de volgende ploeg de tafels indekte en alles
klaar maakte voor de brunch. Alles was mooi op tijd klaar en de
vrijwilligers konden zelf nog de bekers met water klaar zetten voor de
deelnemers aan processie.

Mooi zo’n volle tent.



Na een korte toespraak door loco burgemeester Frans Derksen, die samen
met wethouder H.P. Waaifoort aanwezig was, werd Eric Lemlijn voor zijn
vele verdiensten in het zonnetje gezet.

Vervolgens was het podium voor JOKO Reijmerstok dat tijdens hun
miniconcert de aanwezigen verraste met leuke meezingers die de stemming
al aardig in de tent brachten.
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Aansluitend was het genieten op de muziek van de band CATAPLANA,
die uitnodigde om lekker te dansen.
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Ondanks de voorspellingen bleven we gespaard van het noodweer en
konden na alles opgeruimd te hebben op het eind van de middag
terugblikken op een bijzonder geslaagde dag.

Deze dag was mede mogelijk door de inzet van alle verenigingen in onze
parochie, vele vrijwilligers en een financiéle bijdrage van het kernoverleg
Reijmerstok en de gemeente Gulpen-Wittem.

Grote dank aan de diverse werkgroepen, alle vrijwilligers,
alle verenigingen en natuurlijk ook aan alle bezoekers van
het dorpsfeest.

Met jullie medewerking hebben we een mooi eeuwfeest
voor en door de mensen in onze parochie kunnen vieren.

Het parochiebestuur
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provincie limburg ;%

Reconstructie N598

Al langere tijd liggen plannen op tafel voor verbeteringen aan de N598 tussen
De Hut en De Plank. Het werk is opgedeeld in twee delen. Het deel vanaf de
rotonde van Hoogcruts tot aan De Plank wordt door Provincie Limburg
opgepakt in een separaat project.

Aanbesteding

Voor het deel van de N598 vanaf De Hut tot en met de rotonde van
Hoogcruts zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond met een
definitief ontwerp. Provincie Limburg is eerder een aanbesteding voor een
aannemer gestart, maar heeft deze moeten opschorten tot nader order.

Stikstofdepositie

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van november jl.
(bouwvrijstelling) is onderzoek gedaan naar stikstofdepositie tijdens de
uitvoeringsfase van de reconstructie van de N598. Hieruit is gebleken dat met
name de omleidingsroutes wijzen op een toename van stikstofdepositie.
Provincie Limburg kijkt naar mogelijkheden om de depositie te beperken dan
wel stikstofrechten te verkrijgen om hiermee de eventueel benodigde
procedures te doorlopen.

Wat wordt er verbeterd?
e Vervangen en aanleggen van fietspaden;
e Vervangen van de asfaltconstructie over de gehele lengte;
e De snelheid wordt geremd met vier dubbele uitbuigingen;
e De aansluiting op de N278 bij de Hut met een rotonde;
e Linksaf slaan bij de Brede Hoolstraat met een voorsorteerstrook;
e Het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat;
e De aanleg van een rotonde bij Hoogcruts.

Informatie

Provincie Limburg informeert omwonenden via een huis-aan-huisbrief
wanneer meer informatie bekend is over de uitvoering van de reconstructie.
Meer informatie is terug te vinden op de website van Provincie Limburg
(www.limburg.nl, werk aan de weg).



http://www.limburg.nl/

Online magazine
VOOr vrouwen

In Limburg is recent een nieuw HIRERES
initiatief voor gelovige vrouwen L
gestart: het online magazine =
‘Limburgse Liefste’. Het blad
komt een aantal keren per jaar uit
en is gratis online te lezen.

Het e-magazine ‘Limburgs Liefste’ richt is op mensen, plekken en situaties
in Limburg die vrouwen inspireren, bemoedigen en ondersteunen.
Limburgs Liefste probeert hierbij katholieke en protestantse vrouwen te
verbinden.

“Dankbaar ben ik dat de droom om een magazine uit te brengen dat
Limburgse christenvrouwen weet te inspireren, enthousiasmeren én
verbinding tussen katholieke en protestantse vrouwen teweegbrengt steeds
verder vorm Krijgt,” zegt initiatiefneemster Michelle Boessen.

Van het magazine
Limburgs Liefste
zijn inmiddels vijf
edities verschenen.
Het online tijdschrift
is te lezen via de
website en abonnees
kunnen het gratis per
e-mail ontvangen.

www.limburgs-liefste.nl



Ankie en Marit ontvingen als dank voor hun inzet als vrijwilliger
binnen onze parochie op zondag 16 juli de Paaskaars 2022.

Hartelijk dank!

We waren blij verrast en
geémotioneerd.

We willen het Licht van
Christus ook in onze nieuwe
woonomgeving proberen uit te
dragen.

Veel goede wensen van ons uit
Welten.
Ankie en Marit.

Oproep: FRANCISCUS-lied

Naar aanleiding van de nieuwe misboekjes, die onlangs in onze kerk in
gebruik werden genomen, werden wij door ‘n oplettende parochiaan
geattendeerd op “ een of het Franciscuslied” al dan niet van
Reijmerstok”.

Is er iemand die zich dit lied nog kan herinneren?
Weet je de tekst of melodie ervan nog?

Graag even melden bij Jos Hendriks of iemand anders van het
Parochiebestuur, zodat wij dit dan nog als bijlage aan het misboekje
kunnen toevoegen en dan eventueel rond 4 oktober samen kunnen
zingen.

Alvast hartelijk dank




Jonkheid Reijmerstok

Anno 1815
TERUGBLIK KERMISWEEKEND 2023

REIJMERSTOK & TERLINDEN
DANKJEWEL!

Beste inwoners van Reijmerstok & Terlinden,

Dankwoord
Wij zijn nog volop aan het nagenieten van een prachtige editie van ons
kermisweekend 2023! Een speciale editie omdat dit samenviel met het
vieren van het 100 jarig bestaan van onze kerk. Het weekend was een
groot succes mede dankzij de vele hulp die wij van onze dorpsbewoners
hebben mogen ontvangen. Daarom via deze weg een groot dankjewel
aan al onze vrijwilligers!
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Terugblik

Het begon allemaal op woensdag 5 juli. Met maar liefst 20 vrijwilligers
hebben wij keihard gewerkt om het terrein op te bouwen. Deze hulp
was ook hard nodig! Zeker door de flinke wind die deze dag was te
voelen. Een ervaren lid aan het woord: “Ich hub nog nooit zo un zwoer
tent motte tillen”.

3

Woensag 5 juli 2023: tent opbouwen

De daarop volgende dagen (6 juli t/m 8 juli) hebben we met al onze
actieve Jonkheidsleden het terrein mogen aankleden.

En op vrijdag onze wel bekende pre-party! Hier hebben we samen met
kapelaan dhr. Dassen de eerste ton aangeslagen, het glas geheven en



geproost opdat we er een mooi weekend van mogen maken. En dat is
gelukt!

Op zaterdag 8 juli ging onze feesttent voor de eerste avond open. Een
mooie eerste avond met als hoofdact Promilaas;!

Na niet veel uurtjes slaap sierde de leden van de Jonkheid op 9 juli de
processieroute en was het hele dorp vanaf 6.00 uur in rep en roer om het
dorp mooi aan te kleden. En beste inwoners, wat straalde het dorp
dankzij jullie inzet! Om 9:30 uur vond de heilige mis plaats met
aansluitend onze processie door het dorp. In tropische temperaturen!
Chapeau aan iedereen! In de middag kon het hele dorp genieten van een
goed georganiseerd dorpsfeest door onze vele verenigingen in
Reijmerstok, onder begeleiding van het kerkbestuur. De voetjes gingen
op zondagmiddag al van de vloer! We sloten de dag af met weer een

’

feestavond in de tent. “Dee oavond mit al die dj’s .

Tja, en dan onze welbekende kermismaandag. Een dag die sinds 3 jaar
een prachtige betekenis begint te krijgen. Een dag waarbij het dorp
elkaar ontmoet, samen feest en samen proost op ons kermisweekend!
De welbekende ReijmerSTOPjes werden zo goed bezocht dat wij stipt
18:00 uur door onze drank heen waren.



Vervolgens begon voor de Jonkheid de race tegen de klok om weer
vanaf 20:00 uur paraat te staan voor de derde en laatste feestavond van
dit jaar. Een succesvolle afsluiting met de DareDevils als hoofdact!

Bestuur Jonkheid Reijmerstok aan het woord
Onderstaand een reactie van onze nieuwste bestuursleden.
Twan Lemlijn en Vincent Hoogstraten.

Twan: "Niet de grootste, maar op Kermis Reijmerstok weten we hoe we
een klein festival kunnen omtoveren tot een gigantisch feest! Met meer
bezoekers dan inwoners, hebben we genoeg gezelligheid en bier om de
hele regio te verbinden!"

Vincent: “Kermis Reijmerstok: waar de verkeersdrempel de enige
attractie is die je hartslag sneller laat gaan!”

Enfin, wederom namens heel Jonkheid Reijmerstok, dankjewel
allemaal!

Met vriendelijke groet,
Jonkheid Reijmerstok

Internet: www.jonkheidreijmerstok.nl K.v.K. Zuid-Limburg nr. 40204758
E-mail: info.jonkheid.reijmerstok@gmail.com Rabobank: NL94RAB0O0133506738




Fanfare St. Franciscus

April en mei stonden dit jaar in het teken van het
geven van serenades. We vervolgden onze reeks, op
21 mei, met een serenade ter ere van het 50 jarig
huwelijk van Itty en Frans Lacroix. Op dinsdag 23 mei
mochten we Cas van A gen Ing overvallen op zijn
verassingsfeestje ter ere van zijn verjaardag. Op 30
mei trokken we naar Gulpen om mevrouw Schwanen
een muzikale felicitatie te brengen ter ere van haar 100 verjaardag.
Mevrouw Schwanen genoot met volle teugen en gaf zelfs nog even een
speech! Als vereniging genieten wij ook als je ziet en voelt hoeveel
vreugde het brengt als je een muzikale felicitatie kunt brengen.

e

We verzorgen graag een serenade als het moment goed is in te plannen
voor onze leden. We zijn echter niet altijd geinformeerd wanneer er een
feestelijkheid is voor u of uw familie. U kunt dit melden bij een van de
bestuursleden. We zullen dan altijd overleggen of er mogelijkheden voor
een serenade zijn.

Tussen al deze feestelijkheden door oefenden de leden ook hard voor het
Muziek & Cocktails concert op 2 juli. Het was warm op 2 juli maar niet
meer zo warm als de dagen ervoor, er was een hard windje en de parasols
en vlaggen waren dan ook niet veilig. Maar het zonnetje scheen en het was
heerlijk vertoeven op het pleintje bij A gen Ing. Als eerste speelde
harmonie St. Martinus onder leiding van Dion Kowalski. VVan Disney, film
muziek tot een polka, het programma was afwisselend en mooi. Er werd
zelfs muziek gemaakt met kop en schotel..... Daarna was het de beurt aan
onze leerlingen Bas Wouters, Kane en Bas Lacroix, ze speelden voor ons
een mars en lieten zien dat ze alweer veel vooruitgang hebben geboekt!
Hierna mochten we zelf als fanfare aan de slag.




We maakten een reis door de tijd van
muziek uit de jaren zestig, zeventig en
tachtig eindigden we in het heden met
muziek van Flemming. We sloten af
met “Schon ist es auf der Welt zu sein”.
We hadden namelijk een heerlijke
middag gehad en dan kun je alleen
* maar dankbaar zijn dat wij dit samen
& weer mochten beleven op deze wereld.
De cocktails smaakten ook goed, we
hadden echt de zomerkriebels.....

De week erna was het
afzien, bloedje heet
was het op
kermiszondag in
Reijmerstok.  Maar
wat stond de fanfare
er weer mooi op, al
zeggen we het zelf ;-).
Met dank aan de oud
leden en hulpkrachten
die ons deze ochtend
kwamen  versterken. : :
Na de processie speelden we nog enkele marsen om het feest van 100 jaar
kerkgebouw in te luiden en sloten we aan tijdens de brunch in de tent.

Kermis Terlinden komt er weer aan en het is inmiddels een traditie
geworden dat we samen met de harmonie van Noorbeek de H mis
opluisteren en door Terlinden trekken op maandag. Echter dit kan niet
zonder oefenen, dus op dinsdag 11 juli ontvingen we in het
gemeenschapshuis onze collega’s uit Noorbeek om te repeteren.

18 juli is dan toch echt even de laatste repetitie. Al enkele jaren sluiten we
af op de Puthof, we ‘repeteren’ in de buitenlucht met toeschouwers. Altijd
gezellig en daarna proosten we op de vakantie die dan echt voor de deur
staat.



Na onze vakantie gaat onze aandacht
uit naar maar liefst 12 jubilarissen. U
heeft inmiddels het Fanfare Contact
in uw brievenbus kunnen vinden. Op
zondag 3 september hopen we hen
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje
te kunnen zetten. Om 11 uur starten
we op de Puthof met een H. mis,
aansluitend is de huldiging en £
receptie voor de jubilarissen. 10 jaar 2
lid zijn: Yannick Engelen, Robert
Engelen, Marcel Jungen, John
Lacroix. 25 jaar lid is Simone |
Heidendal. We vieren 40 jaar
lidmaatschap van Rina Engelen,
Andre Denis en Jean Gerrekens.
Frank Vleugels is maar liefst 50 jaar
lid. 60 jaar lid is Francois Kool, Harie
Lacroix en Jac Croonen.

Waar kunt u ons de komende tijd tegenkomen:

e Kermis Terlinden; op 13 en 14 augustus, op zondag luisteren we
samen met de harmonie uit Noorbeek de H mis op bij de Kapel. Op
maandagavond trekken we samen door Terlinden.

e Afsluiting Kindervakantiewerk Reijmerstok; 25 augustus, we zijn
te vinden op de KVW wei.

e Jubileumviering; 3 september op de Puthof.

e KiDZ weekend; 7 en 8 oktober. Op zaterdag gaan we aan de slag
met de kinderen en op zondag vanaf 12 uur bent u welkom in het
gemeenschapshuis voor de expositie en de optredens van de
kinderen.

e Opluisteren H mis; in Reijmerstok op 8 oktober 11 uur, aansluitend
gezellig samenzijn tijdens deze vlaaikermis en KiDZ expositie in
gemeenschapshuis A gen Ing.

e Klein Gulpen; in oktober verzorgen we op een dinsdagavond een
gezellige muziekavond voor de bewoners van Klein Gulpen



Wellicht heeft u het al gezien op
Facebook of Instagram. De Poorten van
Reijmerstok zijn weer op 20 mei 2024.
In de tussentijd heeft het Poorten comité
niet stil gezeten. Zo hebben we Ivo Zink
mogen verwelkomen als nieuw lid en
zijn bijna alle werkgroepen weer gestart
met de voorbereidingen. Het poorten
comité, op de foto ontbreekt Robert
Heusschen.

Er is ook gewerkt aan een nieuw
beeldmerk en logo. De website wordt

opgefrlst Hoe leuk is het dat je het beeldmerk, logo en de huisstijl samen
kunt ontwikkelen met een “Reijmerstoks meadje”. Nathalie Gerrekens is
druk bezig om de nieuwe huisstijl vorm te geven. Als deze net zo mooi
wordt als het logo en beeldmerk zijn wij helemaal in onze nopjes! Wij zijn
trots en stuiteren helemaal nu we het eindelijk mogen laten zien. Vanaf 1
september zal ook onze opgefriste website klaar zijn. En daarna volgt nog
veel meer heeeel leuk nieuws. Het nieuwe beeldmerk en logo:

B De Poorten

A van Reijmerstok

Twee poorten —gesloten en open- samen vormen ze de 'R’ van Reijmerstok.
Want dat is de plek waar het allemaal gaat gebeuren.

Wij doen mee met
Rabo ClubSupport

Doe je ook mee?

Dat is goed voor jouw club & geweldig voor

voor de samenleving

de codperatieve Rabobank

\ /"‘ Vanaf 4 tot 26
= september kunt u
weer op ons stemmen.
We hopen uw stem te
mogen ontvangen,
zodat we weer leuke
KiDzZ activiteiten
kunnen organiseren.

Bij voorbaat onze
dank!

We wensen iedereen een heerlijke vakantie toe!
Met muzikale groet, Fanfare St. Franciscus



Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

e te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of

e onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer
12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr.
NL83RAB00143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan
Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!
Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

e uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september
uitgave december/januari aanleveren voor 20 november
uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart
uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli

Aanvraagformulier voor misintenties:
MiSINtentie VOOI: ...

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

O Zeswekendienst
O Jaardienst
O Huwelijk of jubileum

O ANAEIS: oo
Datum(s) misintentie:

zaterdagof zondag ............cccoeiiiiiiiii, a€25,-

WOBNSAAZ ..ttt a€10,-

Uw contactgegevens:




Heilige missen Reijmerstok in

oktober, november en december:

Zondag 1 oktober 11.00 uur
Woensdag 4 oktober 10.00 uur
Zondag 8 oktober 11.00 uur
Woensdag 11 oktober 10.00 uur
Zaterdag 14 oktober 19.00 uur
Woensdag 18 oktober 10.00 uur
Zondag 22 oktober 09.30 uur
Woensdag 25 oktober 10.00 uur
Zondag 29 oktober 15.30 uur  Allerzielen
Woensdag 1 november 10.00 uur
Zaterdag 4 november 19.00 uur
Woensdag 8 november 10.00 uur
Zondag 12 november  09.30 uur
Woensdag 15 november  10.00 uur
Zondag 19 november  11.00 uur
Woensdag 22 november  10.00 uur
Zaterdag 25 november

Woensdag 29 november  10.00 uur
Zondag 3 december 09.30 uur
Woensdag 6 december 10.00 uur
Zondag 10 december ~ 11.00 uur
Woensdag 13 december  10.00 uur
Zondag 17 december  11.00 uur
Woensdag 20 december  10.00 uur
Zondag 24 december  21.00 uur
Maandag 25 december  11.00 uur  Woord- en communiedienst
Dinsdag 26 december  11.00 uur
Maandag 1 januari 11.00 uur
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13 Saraveest | LANTERFANTJE |
NACHTVLINDERS | DJ TEAM ‘T HOEKJE 20.00-02.00u

MA HOSSA AMMONTAG 15.00-02.00u

14 POALKEROUWE & “THIOAK BEERAVE?
WIM FRUNS | DAS TIROL TEAM | ERWIN

INFO & TICKETS: 4
WWW.JONKHEIDTERLINDEN.NL




BT, STICHTING DE DURCHDUUJERKES

A DRINGENDE OPROEP

Als Durchduujerkes zorgen wij al sinds 1996 voor de carnavalsactiviteiten
in ons dorp.

Dat willen wij ook graag blijven doen, maar dat kan alleen als wij
versterking krijgen binnen het bestuur.

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar bestuursleden en/of vrijwilligers
die bepaalde vaste taken binnen de Durchduujerkes voor hun rekening
willen nemen.

Alleen met extra steun kunnen we ook komend jaar weer
carnavalsactiviteiten voor de jeugd en het dorp organiseren.

Wilt u ook dat de carnaval in ons dorp niet verloren mag gaan, kom ons
dan helpen.

Neem voor 20 augustus contact op met Jos Hendriks tel. 06-52767776 of
een van de andere bestuursleden.
Mailen kan natuurlijk ook naar jcvdedurchduujerkes@gmail.com.

Wij bieden alle kinderen die woonachtig zijn in Reijmerstok en Terlinden
of elders maar nauw betrokken zijn met ons dorp en komend schooljaar in
groep 6, 7, 8 of de brugklas zitten, de mogelijkheid om actief te zijn bij de
Durchduujerkes.

Hebt u een kind in die leeftijd stuur ons dan een mailtje.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van JCV de Durchduujerkes
Imelda Bastings, Robert Engelen, Ivo Zink, Fer Jacobs, en Jos Hendriks


mailto:jcvdedurchduujerkes@gmail.com
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RK K'D.S.n(. Als jij een fout maakt en de ander vergeeft je?
Hoe zou je dat vinden? En wat zou je doen als
iemand anders een fout maakt? Vind je vergeven makkelijk of
moeilijk? En als iemand steeds maar verkeerde dingen blijft
doen? Houd je dan op met vergeven? Wat zou Jezus doen?

70 x 7 keer vergeven
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteds, 18, 21-35

De leerlingen van Jezus hebben een vraag waar ze niet
uitkomen: hoe vaak moet je iemand vergeven? Daarom gaat
Petrus naar Jezus toe en zegt: “Als iemand iets verkeerds
doet en hij zegt sorry, dan wil ik dat wel vergeven; dan
maken we het weer goed. Maar als dat nog een keer
gebeurt? En nog eens, en nog eens? Als iemand steeds iets
verkeerds doet, moet je hem dan iedere keer vergeven?
Misschien wel tot zeven keer toe?”. “Nee hoor,” zegt Jezus,
“niet tot zeven keer toe. Maar tot zeventig keer zeven keer!”
Dat antwoord hadden de leerlingen niet verwacht.

2 @

Jezus zegt: Altijd vergeven!
De apostel Petrus denkt bij zichzelf: “Als ik er last van heb dat
een ander steeds iets verkeerd doet, dan stop ik met aardig doen.
Je kunt toch niet bezig blijven?” Daarom vraagt Hij aan Jezus:
“Moet ik ook nog vergeven als iemand anders wel zeven keer
verkeerd doet?” Maar dan spreekt Jezus over zeventig keer
zeven. Hij bedoelt: Je moet het altijd weer goed willen maken. De
liefde van Jezus is zo groot dat er geen grens is aan vergeving.

Jezus legt het verder uit Ek_cm
met een parabel (een = T
3elijkenis). Luister maar

naor deze podcast.

rkkids.nl/podcasts

Gebruik. van deze kinderpagina door parochies of oraganisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kostelods aan te vragen via R Kids.nl



Jezus zegt: Altijd vergeven!

De apostel Petrus denkt bij zichzelf: “Als ik er last van heb dat

een ander steeds iets verkeerd doet, dan stop ik met aardig doen.
Je kunt toch niet bezig blijven?” Daarom vraagt Hij aan Jezus:
“Moet ik ook nog vergeven als iemand anders wel zeven keer
verkeerd doet?” Maar dan spreekt Jezus over zeventig keer zeven.
Hij bedoelt: Je moet het altijd weer goed willen maken.

De liefde van Jezus is zo groot dat er geen grens is aan vergeving.

Wat is vergeven?

Is vergeven alleen zeggen: “Ik vind het niet zo erg”? Nee, vergeven
is zeggen: “Dit was niet goed, maar ik blijf van je houden. We
beginnen opnieuw en ik wil je daarbij helpen”.

Vergeven = een kans om iets goeds
te doen!

Zelf iemand vergeven en vergeving
krijgen, is prettig. Laten we het dus
maar heel vaak doen. En doet iemand
iets verkeerd? Denk dan: “Hé dit is voor
mij een kans om iets goeds te doen!”
Maar eerlijk is eerlijk: Vergeven kan
moeilijk zijn. Soms bent je gewoon
super boos, dan kan je het niet alleen.
Je kunt dan God om hulp vragen.

In je eigen woorden of met dit gebed.

Via deze link vind je knutselwerkjes Goede God
en kleurpla+en rondom het thema vergeven m ’
400 & Geek mij veel liefde;
> I 3eeF mij steeds meer liefde
Q) : s' zodat ik anderen kan vergeven.
rkkids nl/verwerklna;ma%erlaal Amen
D[P0 RK Kidsnl is afhankelik van donaties.
24 %@? U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over
Fou = : te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42

“ E) g
fﬁ"ﬂ*gﬁﬁ, tnv. IHGo (ANBI) ov.v. RK Kidsnl
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Parochiebestuur

Pastoor Tervoort Voorzitter 043-4571221/ 06-12629130
pnt@xs4all.nl

Kapelaan E. Dassen 043-8521241/ 06-25362791
rkk@ziggo.nl

Jos Hendriks Secretaris 06-52767776
jmghhendriks@home.nl

Jef Denis Penningmeester 06-12547867
jefbw9@gmail.com

Marjo Lacroix Tevens lid van het 043-4571953

Kerkbestuur TerMar marjolacroix@ziggo.nl

Tous Bastings Tevens lid van het 06-80148206
Kerkbestuur TerMar tous.bastings@ziggo.nl

Chris Wouters 06-23515547

c.w.m.wouters@protonmail.com

Bankrekeningnummer:
NL83RAB00143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R’stok

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o0.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /
Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof:
Kosters zijn:
e Leon Gerrekens (06-27201884) en
e Paul Mannens (06-52346010).
Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw,
luiden kerkklokken etc..
Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact
(oktober- november), gelieve dat dan voér 15 september door te mailen
naar: jmghhendriks@home.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en

Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok
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