Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisié te Reijmerstok
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Editie 90: december 2023- januari 2024



LITURGISCHE VORMING VOOR
VRIJWILLIGERS EN
ANDERE GEINTERESSEERDEN

Zoals al is aangekondigd, zullen er een aantal vormingsavonden worden
georganiseerd.

De data en de tijden staan hieronder:

Di 12 december: Het Kerkelijk Jaar Patronaat Banholt
Do 11 januari: De inrichting van de kerk Gemeenschapshuis Scheulder
Do 07 maart: De Bijbel en zijn opbouw Gemeenschapshuis Scheulder

Di 09 april: De lezingen in het Kerkelijk Jaar  Patronaat Banholt

Gaarna aanmelden via het secretariaat van het Parochiebestuur:
imghhendriks@home.nl of 06-52767776.

Het is vooral bedoeld voor alle vrijwilligers, zoals kosters, lectoren,
acolieten, collectanten, voorgangers in Woco's, Avondwakes en
bestuurders

Tevens is het een mooie gelegenheid om de vrijwilligers van onze andere
dorpen te ontmoeten !

Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden.
Allen Welkom !

Namens het Pastorale Team,
pastoor Tervoort



mailto:jmghhendriks@home.nl

ADVENT

In het weekend van 2 en 3 december begint weer de Advent:
Samen in verwachting zijn van het Kerstfeest, het vieren van de
geboorte van Jezus.

Ik denk in deze tijd vaak aan Maria: Hoe zou zij alles hebben beleefd
van af de aankondiging van de Engel, dat ze Moeder van Gods Zoon
zou worden, tot die reis naar Bethlehem.

Op een ezel vanaf Nazareth naar een onbekende stad, bevallen van een
Kindje, zonder haar moeder of andere bekenden in de buurt.

Die laatste weken voor de geboorte: Zou ze veel hebben gebeden ?

En dan gaan je gedachten uit naar datzelfde land in deze tijd, we
noemen het ook nog " Heilig Land ", aan al die moeders in verwachting,
die niet eens weten of hun kindje de ellende zal overleven, die weten
dat er al duizenden kinderen in hun land de laatste tijd zijn gestorven.
Door puur geweld, pure haat.

Ook haar Zoon is aan het kruis gestorven omdat mensen Hem haatten.
Ik geloof vast dat Maria in de hemel meeleeft en meehuilt met al die
vrouwen.

En wat kunnen wij ? Met Maria ons opstellen onder Zijn kruis.

Beseffend dat Gods Zoon is gestorven voor alle mensen, of het nu
islamieten zijn of joden, christenen of anders- en nietgelovenden.

Met Maria een traan laten voor al die onschuldige kinderen en moeders.
Blijven hopen en bidden voor een betere wereld.

pastoor Tervoort



800 jaar Kerststal:

leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Dit jaar is er op de site speciale
aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar
geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In
aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu
over steeds een ander figuur uit de kerststal.

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat
Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italié een levende
kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig
oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal.
Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen
van Greccio liet hij een stal bouwen, regelde hij een ezel en een os
en vroeg hij een boer en boerin om Jozef en Maria uit te beelden.
Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die
nog altijd actueel is. Op tal van plekken - thuis, op school, in de kerk
en op straat - wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de
kerststal.




Filmpjes van bisschoppen

Vier.nu is een website over de belangrijke christelijke hoogfeesten.
Op de website is er dit jaar bijzondere aandacht voor de kerststal.
Zo komen er in de aanloop naar Kerstmis acht filmpjes online
waarin bisschoppen vertellen over een figuur uit de kerststal, van
het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een
nieuwe video online; zo is er elke dag iets nieuws om naar uit te
zien op weg naar Kerstmis. Het helpt u toe te leven naar dit
hoogfeest, maar ook om mensen uit uw omgeving die misschien
minder vertrouwd zijn met het kerstverhaal, hierbij te betrekken.

Welkom bij de viering

U bent van harte welkom bij de kerstvieringen in onze parochie!
Samen genieten we van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor,
zingen we klassieke kerkliederen en luisteren we naar de
boodschap van het Kind dat geboren werd in een stal om de wereld
verlossing te brengen. Tijdens deze feestelijke dagen vieren we
samen het sacrament van de eucharistie.

En meer

Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die
allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van
Kerstmis. Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die
ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het
kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over
de kerststal en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op
www.vier.nu
en doe mee.
Vier Kerstmis, thuis én samen in de kerk!

€- Fresco in Greccio op de plek
waar Sint Franciscus de eerste kerststal bouwde


http://www.vier.nu/

Kerkdiensten in de maand december

Kerkdienst op woensdagochtend.
In overleg met de vaste kerkgangers op woensdag is afgesproken dat er
geen H. Mis is op woensdag in maanden:
december, januari en februari.

De kerkdienst op woensdagochtend start weer op:
6 maart 2024 om 10.00 uur

Zondag 3 december, 09.30 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor
Lector: Marjo Lacroix
Acoliet: Marcia Frijns
o Jaardienst voor Anne Slenter

Zondag 10 december, 11.00 uur
Opgeluisterd Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Acoliet: Merlijn Vleugels
o Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren,
tevens voor de verjaardag van Juf Noteboren (st)
o Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx

Zondag 17 december, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Angelique Gigase
Acoliet: Ulrike Notermans
o Voor Annie en Harrie Wouters-de Bie (st)
o Voor Finy Lacroix-Boshouwers vanwege de gymclub

Zondag 24 december, 21.00 uur Nachtmis
Opgeluisterd door JOKO
Lector: Paul Mannens
Acolieten: Ulrike Notermans, Merlijn Vleugels, Paul Mannens en
Jos Hendriks
o Voor pastoor René Graat (st)
o Voor ouders Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens




Maandag 25 december, 11.00 uur le Kerstdag
Woord- en Communieviering
o Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st)

Dinsdag 26 december, 11.00 uur 2e Kerstdag
Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor
Vanaf 10.50 uur zingt het koor kerstliedjes.
Ben dus tijdig aanwezig om te luisteren.
Lector: Marjo Lacroix
Acoliet: Marcia Frijns
o Voor Hub Meijs
o Voor de overledenen van het afgelopen jaar

Een kind, zo teder en fijn,
kleine mens van zonneschijn.
Een kind, dat je dagelijks toelacht,
jong leven uit liefde voortgebracht.

Een kind, schepsel dat God kan behagen,
door de Schepper op handen gedragen.
Een kind, wonder van leven,
het grootste geschenk dat God ons kan geven.



Meer bewegen voor ouderen

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp?

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op donderdag ochtend van
half tien tot kwart over tien meedoen!

In gemeenschapshuis A gen Ing vindt dan meer bewegen
voor ouderen plaats.

Nu denkt u vast ik ben nog fit en vitaal, ik heb dat nog niet
nodig.

We nodigen u van harte uit om ons dat te tonen en kom dan
voor de gezelligheid meedoen.

Of denkt u nu dat kan ik niet meer...

Onzin de juf past met alle gemak een oefening aan.

Naast het bewegen is het vooral gezellig en wordt er heel wat
gelachen, en dat zijn natuurlijk ook spieren die je regelmatig
moet trainen.

Na het bewegen is er altijd een gezellig nazit met koffie en
thee.

Nog niet overtuigd loop gewoon binnen en kom eens kijken!
Iedereen, dus mannen en vrouwen, zijn welkom.

Meer informatie of aanmelden kan bij Itty Lacroix
06-21392145
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Actief

LIMBURGS VROUWENNETWERK

ZijActief Reijmerstok organiseert als laatste activiteit van dit jaar op
4 december een gezellige spelletjes avond met wat lekkers.
Aanvang half 8.

We starten het nieuwe jaar met onze jaarvergadering op 22 januari
2024.

Aanvang half 8 in het gemeenschapshuis A gen Ing.

Natuurlijk gaan we dan ook weer kienen na de pauze.

Het thema is “Heel Reijmerstok eet gezond”.

Wij als bestuur wensen alle leden en hun
familie een goed en gelukkig nieuw jaar en de
beste wensen voor 2024!!!

Marion, Elian, Paula en Ria

p— Wij nodigen u uit om (""ﬂ
samen het glas te
. heffen en elkaar een T
zalig nieuwjaar te A
wensen

Nieuwjaardag maandag 1 januari
na de H. Mis van 11 uur

het Parochiebestuur




Geef vandaag voor
de kerk van
morgen

Actile
Kerkbalans

Beste parochiaan,

De kerk. Wat betekent het voor u? Dat is best een spannende vraag.
Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van
betekenis voor u zijn.

We hopen dat u zich met de gemeenschap verbonden voelt.

De kerk is een plek om het geloof te vieren, bij de wekelijkse
eucharistie, zo ook met Kerstmis en Pasen ofwel bij een doop of
huwelijk.

In het kader van 100 jaar nieuwe kerk hebben wij ook diverse druk
bezochte activiteiten georganiseerd waar jong en oud zich in onze
parochie kon ontmoeten.

Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te
gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis
in uw leven of in uw omgeving.

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf en voor
anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven.

Omdat kerken geen subsidies krijgen als bijdrage in de steeds stijgende
exploitatiekosten, zijn zij financieel erg afhankelijk van de bijdragen
van allen die de kerk een warm hart toedragen.

Daarom vragen wij u dan ook om ons te steunen met een vast bedrag
per maand of jaar, of met een eenmalige gift.

Ook kleine bedragen helpen mee.

De kerk kan er alleen zijn, voor anderen en voor u, door uw bijdrage!



Wist u dat uw bijdrage 100% aftrekbaar is (zonder giftendrempel) bij
uw eventuele IB-belastingaangifte?

(Wel verplichting voor 4 jaar schriftelijk vastleggen....)

Vraag onze penningmeester voor nadere informatie/formulier hiervoor.

We maken het u graag makkelijk om bij te dragen:
digitaal overmaken kan op:
NL83RABO00143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R’stok.

Met een automatische opdracht via uw bank is het eenvoudig in te
plannen.

Dankzij uw bijdrage kan de
kerk in Reijmerstok een plek
van betekenis blijven!

GEEF

\VZAN NI B VAVAN €

Wij danken u heel hartelijk
voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet, VOOR DE
namens het Parochiebestuur en KERK VAN
het pastorale team, MORGEN

Kapelaan Dassen

RK Parochie St. Franciscus van Assisié

onze vrijwilligers

Het parochiecontact wordt rondgebracht door
Yvonne Heusschen, Marjo Lacroix en Jos Hendriks
Philomene Didden nam tot haar verhuizing naar Margraten
de bezorging in Terlinden voor haar rekening.

In het kader van 100 jaar nieuwe kerk zijn er diverse extra
flyers rondgebracht door Jean en Gerda Souren

Dank allemaal voor jullie inzet




Weer een geslaagde activiteit in
kader van 100 jaar nieuwe kerk

Op vrijdagavond 10 november was de spanning om te snijden in onze
kerk. Sherlock Holmes zei het al: “ Als je het onmogelijke hebt
geélimineerd, moet wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid
zijn.” Maar liefst 6 groepen durfden het aan om deel te nemen aan de 2e
editie van de escaperoom. We zagen bloed, zweet en tranen in onze
parochiekerk die avond. Van puzzelen bij de doopvont tot de ‘biecht’ in
de biechtstoel; de opdrachten waren uitdagend.

Onze acoliet Merlijn gaf de groepen uitleg over alle attributen die tijdens
de H. Mis gebruikt worden. Als het goed is hebben we nu veel reserve

acolieten erbij, want weet u nog wat een palla, ciborie en pateen is?




Met hier en daar een notitieblok bij de hand, wisten alle groepen door
goed samen te werken stap voor stap verder te komen. Nota bene, het
gebruik van een mobiele telefoon was niet toegestaan.

Op het oksaal werd de muziekkennis van de groepen getest. Dit keer geen
O Sterre Der Zee of Dit is de Dag, maar werk van Procol Harum, Nena
en Queen. “Och, ich kin dat leedje, mer d’r titel weat ich neetmie.”

Geen zorgen; voor zover wij weten is er niemand in de kerk

achtergebleven en zijn alle codes gekraakt.

Alle deelnemers wisten tijdig uit de kerk te ontsnappen.
Het team van Robert Heusschen en Ronald Vleugels delen de 1¢ plaats.
We hopen deze groepen met een zuurstok als prijs vootlopig “zeut’ te

houden.



Na afloop werd er nog lang
nagepraat met ecen lekker
pilsje bij Cas & Petra in Café
A Gen Ing.

Het parochiebestuur bedankt Nicole Lacroix, Joyce Wouters & Cindy
Lacroix voor deze geslaagde 2e editie van de escaperoom en de vele uren
werk die zij hierin hebben gestopt.

Natuurlijk ook de vrijwilligers Marjo Lacroix, Paul Mannens, Merlijn
Vleugels, Chris Wouters, Jos Hendriks en kapelaan Dassen die aan deze

avond meewerkten.

De kerkdeuren staan weer voor u open zoals u van ons gewend bent en u
mag de kerk ook verlaten zonder ingewikkelde code.

Bedankt voor uw deelname aan deze activiteit rondom 100 jaar kerk.



Zwerfboekenstation

Bij de kerk staat in een fijn gekleurd
kastje met leuke boeken voor
kinderen: het Zwerfboekenstation.
Lees je die eerst of laat je het
voorlezen. Geef je het door of zet je
het terug.

Als je zelf een leuk boek gelezen
hebt en je gunt ook anderen hetzelfde
leesplezier dan mag je het boek
inleveren bij Marjo Lacroix,

Brede Hoolstraat 8.

Er staat een box bij haar voordeur,
waar je het mag neerleggen.

Of je legt het boven in het kastje.

De Buurtbus in
Reijmerstok

Maandag t/m zaterdag
ieder uur tussen 8.00 en 19.00 uur.

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus:

richting Banholt-Eijsden
om 7 minuten over elk uur.

richting Margraten
om 11 minuten voor het hele uur

Woordspel:

De oplossing was: Franciscus

Dat werd als eerste gemeld door Gerda Souren en
bij de jeugd door Luc Bastings.
Beiden hebben een leuke attentie ontvangen.




Kerkdiensten in de maand januari

Maandag 1 januari, 11.00 uur Nieuwjaarsdag
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Acoliet: Marcia Frijns en Merlijn Vleugels

Na afloop van de dienst is er in de kerk de mogelijkheid
om elkaar zalig nieuwjaar te wensen
onder het genot van een kop koffie en/of glaasje bubbels.

Zondag 7 januari, 11.00 uur
Opgeluisterd door Profaankoor Reijmerklank
Lector: Angelique Gigase
Acoliet: Jos Hendriks
o Jaardienst voor Luuk Royen (st)
o Jaardienst voor mevrouw Mia Roijen-Janssen

Zaterdag 13 januari, 19.00 uur
Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor
Lector en acoliet: Paul Mannens
o Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 21 januari, 11.00 uur St. Antoniuskermis met broodzegening
Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus
Lector: Jos Hendriks
Acoliet: Ulrike Notermans en Jos Hendriks
o Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en
echtgenoot Giel Wouters (st)
o Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen,
en tevens voor Hub en Pierre Jaminon (st)
Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (st)
Voor Pastoor Huijts (st)
Voor Pastoor Martens (st)
Voor Pol en Wiel Olislagers voor hun verjaardag
Voor ouders Agnes en Joseph Olislagers
Voor Ton Olislagers

O O O O O O




Zondag 28 januari, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Acoliet: Merlijn Vleugels

Zalig nieuwjaar!

Als met oud en nieuw de wijzers van de klok over elkaar schuiven,
begint een nieuw jaar. We kussen elkaar, reiken elkaar de hand en
wensen elkaar het allerbeste toe. Een nieuw jaar 2024 zal beginnen.
Niemand weet wat het ons brengen zal. Wij trekken een streep in de
tijd die er eigenlijk niet is. Maar ja, de tijd moet nu eenmaal ingedeeld
worden omdat ze ons anders eindeloos zou voorkomen.

Voor velen van ons is de jaarwisseling meer dan een grote knalfuif
alleen. We feesten graag mee, maar daar houden wij het niet bij. We
beseffen ook onze verantwoordelijkheid om van de tijd een goede
tijd te maken. De tijd loopt niet af als een wekker; alsof wij de tijd
enkel zouden ondergaan. We maken de geschiedenis veel meer dan
wij die ondergaan. Want met de tijd zijn ook onze tijdgenoten ons
toevertrouwd, met hun zorgen, hun verdriet, hun vreugden.

Vorig jaar schreef iemand mij met nieuwjaar; "Wij mensen zijn als
engelen, maar dan met maar één vleugel. Alleen als wij elkaar
omarmen kunnen we vliegen". Het nieuwe jaar wordt een goed jaar
als onze band met Jezus ons ertoe brengt veel tijdgenoten in onze
armen te sluiten. De tijd wordt goed als velen om ons heen U en mij
in de armen zullen sluiten. Dan kunnen we namelijk "vliegen" en
gaan we niet ten onder aan onze kwetsbaarheid. God geve het ons.
Daarom van harte: zalig nieuwjaar!

Kapelaan Dassen

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C=xM=B 24

Christus -+ Zegene -+ Dit huis




OPEN PODIUM

2 DECEMBER
A GEN ING

GRATIS ENTREE
20:00 uur

Muzikale avond met 10 verschillende live optredens van
talenten uit de regio. Het varieert van ervaren muzikanten tot
debutanten. Van koor tot solisten tot bands. Kortom, voor
ieder wat wils!

Ben je een muziekliefhebber, of heb je zin in een gezellige
avond met goede live muziek? Kom dan met ons dansen,
zingen en genieten in'A Gen Ing.

N Fa



Jonkheid Reijmerstok

Anno I815

wenst u

— Y

Prettige feestdagen en de

heste wensen voor 2024



WERIK TN
UITVOERING

Vermoedelijk is het u bij het bezoek aan de kerk helemaal niet opgevallen
maar op het oksaal is de kooiladder aangebracht.
Ook is op de zolder zelf de looproute voorzien van een randleuning.

Niet alleen onze vrijwilligers maar ook de monumentenwacht kunnen nu
op een veilige wijze de zolder bereiken.




Uw hulp gevraagd

Mijn naam is Yvonne Offermans. Mijn vader Francois Offermans heeft
van 1919 tot ongeveer 1931 in Reijmerstok gewoond.

Zijn vader was de eigenaar van de melkfabriek in Reijmerstok.

In 1925 is zijn broertje Denis Offermans op zeer jonge leeftijd door een
ongeval overleden en begraven op het kerkhof van Reijmerstok.

Mijn vader is al 60 jaar geleden overleden toen ik 13 jaar was. Zodoende
heb ik weinig informatie over de familie.

Alhoewel ik in Leidschendam woon kom ik af en toe op het kerkhof van
Reijmerstok kom en zie dan regelmatig dat er een bloemetje staat op het
graf van mijn oom Denis.

Ik zou graag in contact komen met deze persoon.

Wellicht nog familie van mij?

Met vriendelijke groet,
Yvonne Offermans 070 3201514

S * 51215
S8 - ; SIchu
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Fanfare St. Franciscus

Zondag 8 oktober klonken de klanken van de fanfare
weer in de kerk. Al zeggen we het zelf, het klonk weer
prachtig. Na de dierzegening gingen we samen met
Kapelaan Dassen naar het kerkhof. Het blijft altijd een

bijzonder en indrukkend moment als
op het kerkhof.

Dit jaar maakten de kinderen mandala
buttons of brandden een mandala in
hout. Ook maakten ze een
vogelrestaurant of een kabouterbos,
de voetjes gingen van de vloer bij de
hiphop workshop.

de fanfare speelt

in

Aansluitend was er
gemeenschapshuis A gen Ing de
tentoonstelling en optredens van de
kinderen van het KiDZ weekend. Ze
hadden weer hard gewerkt op
zaterdag om allemaal mooie
kunstwerken te maken. Ook het
optreden verliep erg goed. Toch
altijd weer ontzettend knap wat de
KiDZ in 50 minuten op zaterdag
instuderen en op zondag gewoon
weer kunnen uitvoeren.




Bij de workshop slagwerk sloegen ze er weer op los, dit keer met
prullenbakken, bezems en blik en veger. Ook maakten ze nog een
mixed media schilderij en een eigen tegeltje voor aan de muur. De
kinderen genoten duidelijk en gingen moe maar voldaan naar huis!

KERST

t’l\‘ | IN .
"' REIDMERSTOK

Kerst staat weer voor de deur dus de kerstklanken klinken alweer een paar
weken in het gemeenschapshuis. Op 27 december nodigen we u weer
allemaal uit om vanaf 18 uur met ons op pad te gaan. We bezoeken
wederom enkele locaties in het dorp waar u wordt getrakteerd op muziek,
drankjes en een versnapering.



AANMELDEN

Wilt u meedoen? Aanmelden voor
deze activiteit kan tot 15 december
via secretaris@fanfarereijmerstok.nl
of lever een briefje in (Putveld 14).
Geef even duidelijk aan je naam,
aantal volwassenen en aantal
kinderen die deel zullen nemen. Ook
voor de kinderen hebben we weer
een rol. Wil je met ons meedoen? Je
dient om 17:30 uur op 27 december aanwe2|g te zijn in het
gemeenschapshuis, hier krijg je dan de verdere uitleg. Alle kinderen
kunnen meedoen! Meld je aan voor 15 december, noteer ook even je
leeftijd, dan ontvang je daarna meer info.

21 januari vieren we de winterkermis
van St. Antonius. Traditiegetrouw
zullen we H mis om 11 uur
opluisteren. Er wordt weer geoefend
aan een nieuw repertoire. Aansluitend
aan deze mis zullen we nog een mini
concert verzorgen in de kerk. Blijf dus
gerust zitten en leun achterover en
kom genieten van een afwisselend
muziekprogramma.

Op 13 en 14 april brengen we muzikaal een bezoek aan
Groot-Brittannié. Tijdens ons High Tea, Beer and Wine
concert. Het concert is geschikt voor jong en oud, ja
zelfs onze allerkleinste zijn van harte welkom tijdens
onze uitvoering op zondagmiddag! Naast het genieten
van de muziek, zijn er speciale
gasten en verzorgen wij een
High tea, beer and wine. U
kunt gaan genieten van
heerlijke drankjes en hapjes. Noteer alvast de
zaterdagavond of zondagmiddag in uw agenda!



mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl

B De Poorten
A van Reijmerstok

Nog tot 31 december hebben kunstenaars de mogelijkheid om zich aan te
melden. We hebben inmiddels al de 100 aanmeldingen gepasseerd! Naast
de werving van kunstenaars is het comité druk bezig met de organisatie. Zo
worden poorthouders benaderd, tenten, toiletwagens, dranghekken etc.
besteld. Ook werken we aan de opening, muzikale invulling en wordt er
hard nagedacht hoe we kunnen gaan voldoen aan de nieuwe wetgeving met
betrekking tot drank en verpakkingsmaterialen.

De KiDZ vergeten we ook niet. Dit keer worden het drie workshops die
met elkaar zijn verbonden. De datums zijn reeds bekend noteer dus alvast:
2 maart, 23 maart en 20 april! Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging.

Maar ook gaan we graag aan de slag met
de ouderen. We hebben namelijk uw hulp
nodig. Het thema van deze editie is “De
Rode Draad”. Voor de fysieke rode draad
kunnen we alle hulp gebruiken. We zoeken
namelijk, rood garen, touw of stof. Heeft u
dit nog liggen en kunt u het missen bezorg
het dan bij Putveld 14. Alvast bedankt! We kunnen ook hulp gebruiken bij
het maken van de rode draad. ledereen is welkom om mee te helpen en
iedereen kan meehelpen! Knopen, scheuren, knippen, plakken zijn
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden! Wil je gewoon een
gezellige middag hebben met je dorpsgenoten, meld je dan aan voor de
rode draad middagen op 31 januari, 28 februari en 13 maart. Wij zorgen
voor de koffie! We hopen velen hier te mogen begroeten. Op 11 mei
maken we er dan een feestje van om de rode draad uit te zetten voor de
12% editie van De Poorten van Reijmerstok! Er is nog veel meer nieuws
over de Poorten van Reijmerstok! Binnenkort weer meer nieuws!

De Kersttijd staat weer voor de deur en ook het nieuwe jaar is reeds in
zicht. We wensen u namens alle leden, ereleden, dirigent en bestuur heel
fijne muzikale feestdagen toe. En uiteraard de beste wensen voor 2024!

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus



Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

e te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of

e onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer
12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr.
NL83RAB00143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan
Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

e uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart
uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli
uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september
uitgave december/januari aanleveren voor 20 november

Aanvraagformulier voor misintenties:
MiSINtentie VOOI: ..o

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

O Zeswekendienst
O Jaardienst
O Huwelijk of jubileum

O ANEIS: oot
Datum(s) misintentie:

zaterdagof zondag ............cccoeiiiiiiii, a€25,-

WOBNSAAZ ...ttt a€10,-

Uw contactgegevens:




Heilige missen in Reijmerstok van

1 februari t/m Hemelvaartsdag 9 mei:

Zaterdag 3 februari 19.00 uur

Zondag 11 februari 11.00 uur  Dialectmis

Woensdag 14 februari 19.30 uur

Zaterdag 17 februari 19.00 uur

Zondag 25 februari 09.30 uur

Zondag 3 maart 11.00 uur

Woensdag 6 maart 10.00 uur

Zondag 10 maart 11.00 uur ~ Woord- en communiedienst

Woensdag 13 maart 10.00 uur

Zaterdag 16 maart 19.00 uur

Woensdag 20 maart 10.00 uur

Zondag 24 maart 09.30 uur  Palmzondag.
Vanaf 9.00 uur worden
palmtakjes uitgedeeld met
om 9.15 uur de Palmwijding

Woensdag 27 maart 10.00 uur

Vrijdag 29 maart 15.00 uur  Goede vrijdag
kruiswegviering

Zaterdag 30 maart 20.30 uur  Paaswake

Maandag 1 april 09.30 uur  2e Paasdag

Woensdag 3 april 10.00 uur

Zondag 7 april 09.30 uur

Woensdag 10 april 10.00 uur

Zondag 14 april 09.30 uur

Woensdag 17 april 10.00 uur

Zaterdag 20 april 19.00 uur

Woensdag 24 april 10.00 uur

Zondag 28 april 11.00 uur

Woensdag 1 mei 10.00 uur

Zaterdag 4 mei 08.30 uur  Kapel Terlinden

Zondag 5 mei 11.00 uur  Woord- en communiedienst

Donderdag 9 mei 09.00 uur  Hemelvaartsdag

1° Heilige Communie




JRLCLLI STICHTING DE DURCHDUUIJERKES

b Y "1‘ Voorzitter : Jos Hendriks (06-52767776)
k) Secretariaat : Joyce Wouters (06-37346061)
w ¢ jevdedurchduujerkes@gmail.com

Penningmeester : Robert Engelen (043-4572648)
IBAN nummer : NL16 RABO 01335117 31

KVK. 1 14071756
Website - www.durchduujerkes.nl
Facebook : Durchduujerkes Rimmesjtok

ZITTING

mit Proclamatie ww,g' prinsenpaar

Zotterdig 13 januart

15:11 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’

Mit optrejes van os eige Remmersjtokse jeugd

Beleefd oetgenudigd

Prins Jeannot |
en
Prinses Roux |

Nar Thomas
en
President lke




RECEPTIE PRINSENPAAR

en eupening carnaval 2024 L Remmerstjok
Vriedig 9 februari
19:33 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’

Mit 0.0. Big) Benny, Svewn ohne girls en 4ton

en nog vul mier
Hat deer zelf nog ee leuk idee vur ee optreje en geu deer de oetdaging
aan? Num dan contact op mit eemes van ut bestuur.
(Icvdedurchduujerkes@gmail.com)

BONTE OPTOCHT
Zondig 11 februari

unne boonte optocht durch ut durrep
Dus trik allemoal uch sjoenste pekske aan en loop mit os mit!
Ansletend carnavalsdisco I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’

KINGERDISCO
Dinsdig 13 februari
I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’

Veer wunsche uch schun feesdage
en e good en gezond 20241

In januari kome veer langs veur us joarlijkse donateuractie

Hoofdsponsoren: Scharrelkippenfarm ‘Vrij en Blij’ Reijmerstok
Chefs Food/ Vlees op tafel — Reijmerstok Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok
GULPENER BIER “De Vrije Brouwer” Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen
Camping Osebos Hesi Limburg - Duurzame verwarming

Beer-Eathoes “A Gen Ing” Reijmerstok Recreatieboerderij “De Puthof” Reijmerstok



Een ﬂezeﬁende

d Kind erpas e

Advent en Kerstmis
RK K'Djnl, In de Advent zijn we op weg naar het grote feest van Kerstmis.
We vieren dat Jezus geboren is! Wil je meer weten over de
verhalen van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus? Luister dan naar onze vier

Advent podcasts (een voor iedere week. \z

Johannes de Doper

Als Maria van de engel Gabriel hoort dat zij een
kindje zal krijgen, vertelt de engel ook dat haar nicht Elisabet een
kindje verwacht. Het kindje in de buik van Maria is Jezus. Het
kindje van Elisabet en haar man Zacharias heet Johannes. Hij is
een bijzonder kind, omdat Johannes later de komst van Jezus
moet voorbereiden. Hij zal Jezus later ook dopen. We noemen
hem daarom Johannes de Doper.

Elisabet en Zacharias
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas I, 5-25

Er is een priester die Zacharias heet. Hij is getrouwd met Elisabet.
Het zijn eerlijke mensen en ze leven zoals God het wil. Ze hebben
geen kinderen, want Elisabet kan geen kinderen krijgen. Ze zijn
ook allebei niet zo jong meer. Op een keer heeft Zacharias de
beurt om in de tempel het wierookoffer op te dragen. Als hij daar
is, verschijnt er een engel. Zacharias wordt bang, maar de engel
zegt: Wees niet bang, Zacharias, God heeft naar je gebed
geluisterd. Jullie krijgen een kindje, een zoon, en je moet hem
Johannes noemen. Jij en nog veel mensen zullen heel blij met hem
zijn'. Dan zegt Zacharias: Hoe kan dat nu, wij zijn toch te oud? De
engel zegt: Ik ben Gabriél, ik kom van God om je dit te vertellen.
Let op, je zult geen woord meer kunnen zeggen tot de geboorte
van je zoon, omdat je me niet hebt geloofd'. Als Zacharias uit de
tempel komt, kan hij niets zeggen. Een tijd later verwacht Elisabet

rkkids.nl/podcasts

een kindje. Vijf maanden lang vertelt ze het niemand. Dan zegt ze:

“God heeft naar ons geluisterd. Nu zal ik moeder worden net als
zoveel andere moeders”.

Gebruik van deze kir\derpa ina door parochies of oraganisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via R Kids.nl



God en de engel een beetje streng?
Zacharias raakt zijn stem kwijt. Het lijkt een straf. Misschien
is het dat ook wel een beetje, maar het is voor
Zacharias toch vooral een bewijs dat de engel
echt van God komt en de waarheid spreekt.

Later krijgt Zacharias zijn stem weer terug;

als Johannes is geboren en zijn naam heeft §
gekregen.

Betekenis van het teken

God geeft ook niet zomaar een teken, er zit
altijd meer betekenis in. Later zal Johannes
de Doper zichzelf ‘de Stem’ noemen. ‘Een
stem die rpept in de woestijn’. Johannes
zal later (I /4 mensen oproepen
klaar te staan omdat de Messias komt.
Wil je meer weten over het leven van
Johannes de Doper? Luister dan
naar de podcast (zie link boven-
aan de vorige pagina).

Via deze link vind je knutselwerkjes Goede God,
en kleurplaten rondom Advent k- wil heel graa dicht b} u zin;
e Earst: 0 vaker aan U denken; goed naar U
°° luisteren en doen wat U vraagt
Do : Helpt U mij daarbi?

Speciaal in deze Advent Zodat er
in mijn hart een warm welkom is
voor het kindle Jezus
Amen

ElpEianE RK Kidsnl is afhankelik van donaties.

?.;' ;Mo et U kunt RK Kidsnl steunen door een donatie over
i.;u‘!_yE-_“_-% te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42

Ok e tnv. IHGo (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | lllustraties: Crafty Little Blessings



Parochiebestuur

Pastoor Tervoort Voorzitter 043-4571221/ 06-12629130
pnt@xs4all.nl

Kapelaan E. Dassen 043-8521241/ 06-25362791
rkk@ziggo.nl

Jos Hendriks Secretaris 06-52767776
jmghhendriks@home.nl

Jef Denis Penningmeester 06-12547867
jefbw9@gmail.com

Marjo Lacroix Tevens lid van het 043-4571953

Kerkbestuur TerMar marjolacroix@ziggo.nl

Tous Bastings Tevens lid van het 06-80148206
Kerkbestuur TerMar tous.bastings@ziggo.nl

Chris Wouters Algemeen bestuurslid ~ 06-23515547
c.w.m.wouters@protonmail.com

Bankrekeningnummer:
NL83RAB00143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R’stok

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o0.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /
Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof:
Kosters zijn:
e Leon Gerrekens (06-27201884) en
e Paul Mannens (06-52346010).
Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw,
luiden kerkklokken etc..
Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact
(februari-maart), gelieve dat dan voér 15 januari door te mailen naar:
jmghhendriks@home.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en

Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok
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