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OP NAAR HET NIEUWE JAAR 
 

Altijd weer een moment van bezinning, alleen of samen met andere 
mensen, de vraag: 
Wat zal het Nieuwe Jaar ons brengen ? 
 

Wij denken dan via allerlei invalshoeken:  
Gezondheid, het gezin, werk, de wereld waarin wij leven, enzovoort. 
 

Ik wil eens met u kijken naar het Nieuwe Jaar via een voor u niet 
vanzelfsprekende vraag: 
Wat gaat ons 2024 brengen als Samenwerkingsverband van onze 
kerken in het Cluster Margraten-Terlinden? 
 

Het verband krijgt in ieder geval zijn vaste vorm:  
Per 1 januari 2024 is Cadier en Keer erbij gekomen. 
En per 1 juli, als pastoor Pijpers tachtig jaar is geworden, zal ook 
Bemelen erbij komen. 
 

Wij zijn dan met negen kerken met één groot Kerkbestuur, bestaande 
uit twee door de Bisschop benoemde Kerkbestuursleden per kerk en 
ondergetekende als pastoor, dus voorzitter.  
 

Natuurlijk merkt u hier niet zoveel van, omdat elke kerk  zijn eigen 
groepen vrijwilligers en eigen bestuur heeft.  
Maar het officiële Kerkbestuur bepaalt wel het beleid. 
 

Ook merkt u het wel eens aan het rooster van de vieringen:  
Niet alle wensen kunnen per kerk worden ingevuld, zeker na 1 juli als 
we de vieringen moeten verdelen tussen negen kerken.  
 

Ook zullen in de kerken, waar dat nu nog niet is, vrijwilligers zich 
moeten gaan toerusten om voor te gaan in Woord-en-
Communiediensten en zal er meer samenwerking komen tussen die 
wergroepen.  



Samenwerking op alle vlak en dus ook op het niveau van de 
werkgroepen zal ècht meer moeten groeien !  
Dat wil ook zeggen dat de bijna automatische reactie: 
"Dat hebben we altijd zo gedaan", misschien eens wat minder moet 
worden gebruikt.   
 

Zie ook de voordelen van een groter verband:  
We zijn met drie priesters, die ons kunnen verdelen over de kerken, 
ook rekening houdend met ieders sterkere en minder sterke kanten.  
 

Wij zijn gemeenschappen met allemaal onze eigen tradities, waar we 
samen zuinig op zijn en die wij zullen koesteren naar de toekomst toe ! 
 

Samen bouwen aan onze toekomst onder Gods Zegen,  
op naar het Nieuwe Jaar ! 
 

pastoor Tervoort 
 

 

Dankzij uw bijdrage kan de kerk in 
Reijmerstok een plek van betekenis 
blijven! 
 

Steun ons met een vast bedrag per 
maand of jaar, of met een eenmalige 
gift. Ook kleine bedragen helpen.  

  

 

Mocht u voor 2024 nog geen bijdrage  
overgemaakt hebben dan kunt u dat 
alsnog doen naar: 
NL83RABO0143700375 t.n.v.  
Parochie St. Franciscus R’stok onder 
vermelding van: "Actie Kerkbalans" + 
uw naam en adres  
 

bij voorbaat dank.  
Parochiebestuur Reijmerstok 

 
 



K E R S T M A R K T    T E R L I N D E N 

 
Zaterdag 16 december vond er op Terlinden een kerstmarkt 
plaats. Deze inmiddels alweer 2e editie was wederom een groot 
succes. De straat rondom de kapel in Terlinden werd afgezet en 
vuurkorven, glühwein, chocomel en zelfgebakken wafels zorgden 
voor een warme en aangename sfeer. De kinderen van Terlinden 
verkochten hun zelfgemaakte kerstversieringen die ze van 
tevoren samen gemaakt hadden. Dit alles om geld in te zamelen 
voor het onderhoud van de kapel! Al met al een gezellig 
samenzijn waar iedereen welkom is. Zien we jullie ook volgende 
keer, op zaterdag 14 december 2024?  --  Inwoners van Terlinden 
 

 



 
 

 
 

 



                                                                                           Januari 2024 

Leef Luuj va Rimmesjtók en Terlinge. 

 

Graag willen wij iedereen van harte bedanken die  

“OZZE LITSTE DAAG”  van   D’r  Durpswinkel tot een SUPERDAG 

gemaakt hebben!   Een dag om nooit te vergeten ! 

Uw aanwezigheid, op die bijzondere dag en ook de dagen ervoor én 

erna, was hartverwarmend.  

We zullen er nog lang over nápraten! 

 

Héél veel dank aan al onze trouwe klanten, van Reijmerstok EN omgeving, 

die de afgelopen 46 jaren mede mogelijk hebben gemaakt ! 

Door júllie hebben wij altijd met veel passie en plezier voor jullie kunnen 

klaarstaan ! 

 

 

 

Via deze weg willen 

wij ook iedereen 

bedanken voor de 

vele prachtige 

bloemen en planten, 

de lieve kaarten,  

de leuke attenties  

én het gewéldige  

“BOOKWERK”   

en de bedenkers 

hiervan : 

SÚPERMOOI! 

 

Rest ons nog, U allen een goed en voorspoedig NIEUW JAAR toe te 

wensen. Laten we  proberen er weer iets moois van te maken! 

 

                                                                              VUR ZIENT OS 

                                                                               Groetjes,  

                                                                               Jacques & José 

                                                                               Huls – Broers. 

 

       *1 juli 1977   ---------------------------------27 december 2023# 

 



 
 RK Parochie St. Franciscus van Assisië 

 

            onze vrijwilligers 
 

 

de vrijwilligers van de onderhoudsploeg 
 

Jan Denis, André Denis, Guus Pinckaers, Frans Daamen,                             

Pierre Mulleneers, Will Duysings, Jef Broers, Mark Brassé, Jo Gulpen, 

Jef Denis, Eric Lemlijn, Han van Schravendijk en Tous Bastings 
 

Zij zorgen o.a. voor het onderhoud van het kerkhof, de kerk,         

de kersstal met versiering, de processiebogen enz.  
  

Dank allemaal voor jullie inzet 



VALENTIJNSDAG 
 
De advertenties en winkels met roze harten zijn er eerstdaags 
weer. De commercie stort zich op Valentijnsdag. Maar wie kent 
de naamgever nog?  
 
Sint Valentinus leefde in de derde eeuw en was bisschop van 
Terni, een plaatsje zo’n 100 kilometer ten noorden van Rome. 
Keizer Claudius II had destijds besloten, dat soldaten tijdens hun 
legerdienst niet mochten trouwen. Een legende leert dat Sint 
Valentinus de liefde voornamer vond dan de wetten van de 
keizer. Hij zegende het huwelijk van een soldaat en zijn vriendin. 
Dit kostte Sint Valentinus letterlijk zijn hoofd. 
 
Wat is de aantrekkingskracht van Valentijnsdag? Misschien dat 
we over de liefde niet uitgepraat en uitgezongen raken. Ieder van 
ons verlangt naar vriendschap en liefde. De mens hunkert naar 
verbondenheid. Maar de mens wil er niet bekneld in raken. Liefde 
moet daarom altijd ruimte laten en respect voor elkaars 
eigenheid. Maar ze kan niet vrijblijvend zijn; ze moet van twee 
kanten komen.  
 
Als Sint Paulus spreekt over geloof, hoop en liefde dan zegt hij 
dat de liefde de grootste van de drie is. Maar ze kunnen eigenlijk 
niet zonder elkaar. De liefde kan niets zonder de stap van het 
geloof; je kunt niemand liefhebben in wie je niet gelooft. En liefde 
kan niet duren zonder hoop. Want liefde is een grote stap in 
geloof en een fameuze sprong van hoop. 
 
Elkaar laten voelen: ik ben er voor jou! Niet: jij bent er voor mij, 
want dat beknelt. Ik ben er voor jou! Dat is al sinds 
mensenheugenis de naam van onze God. Want waar 
vriendschap is en liefde, daar is God. Een liefdevolle 
Valentijnsdag voor allen!  
 
Kapelaan Dassen 



Kerkdiensten in de maand februari 
 

Zaterdag 3 februari, 19.00 uur tevens Blasiuszegen 

Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

Lector: Paul Mannens 

Acoliet: Jos Hendriks 

Jaardienst voor ouders Mannens-Lahaije en dochter Maria 

Voor Jos en Harry Eussen en overledenen familie Eussen-Huijnen 

 

 

Zondag 11 februari, 11.00 uur Dialectmis JCV de Durchduijerkes 

Acoliet: Merlijn Vleugels 

Voor Mike Hoogstraten, namens de Durchduujerkes 

 

 

Woensdag 14 februari, 19.30 uur Aswoensdag 

Lector: Angelique Gigase 

Acoliet: Jos Hendriks 

voor ouders Kroonen-Franssen 

 

 

Zondag 17 februari, 19.00 uur 

Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

Lector: Jos Hendriks 

Acoliet: Merlijn Vleugels 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

Zondag 25 februari, 09.30 uur 

Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor  

Lector:  Marjo Lacroix 

Acoliet: Ulrike Notermans 

Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx 



De drie S-en 
Tussen de lol en het plezier van Carnaval en de vreugde van 

Pasen ligt een periode van ernst die je niet zomaar kunt 

overslaan. Anders is het christelijk leven niet compleet. Het is de 

veertigdagentijd of vasten. Geen tijd om te treuren, maar om tijd 

te maken voor gebed, je iets ontzeggen en delen. Makkelijk te 

onthouden door de drie S-en. 

1) SPIRITUALITEIT 

Tijd maken voor gebed, dat is je leven voor God brengen. 

Danken voor alles wat je te danken hebt. Maar ook je zorgen, 

noden en verlangens uitspreken. In het besef dat God er is en je 

ziet en hoort. Vinden we nog tijd om te bidden? Komen we nog 

tot rust in onze jachtige wereld? Wie bidt, gaat met andere ogen 

kijken naar zichzelf, naar de medemens en de schepping. 

2) SOBERHEID 

Je iets ontzeggen is zo gek nog niet. Veelal consumeren we 

zonder na te denken. Eens wat bewuster omgaan met mijn 

voedsel, geld, tijd en aandacht. Bovendien kom ik hierdoor 

misschien wat vrijer te staan tegenover mijzelf met al mijn 

wensen en behoeften. Het maakt ons attenter tegenover mensen 

om ons heen. Wat kunnen we doen met de scheve verhoudingen 

tussen arm en rijk? Wat kunnen we doen om de afvalstroom te 

verminderen? 

3) SOLIDARITEIT 

Delen tenslotte is datgene wat je jezelf ontzegt aan anderen 

geven. Gewoonweg omdat je niet onverschillig kunt blijven bij de 

nood van anderen. Dat gevaar bestaat als je zelf genoeg hebt. 

Wij een beetje minder, zij een beetje meer. En hoe zit het met 

onze relaties? Met onze familie, vrienden, buren en collegae? 

Kan daaraan iets rechtgezet worden?  Niet leven en laten leven, 

maar leven en doen leven. In Jezus’ naam.  



Kijk eens wat je kunt doen. Ga met de drie S-en aan de slag. 

Want je kunt er iets van maken, van die vastentijd. Doe mee en 

durf opnieuw te kiezen voor wat er echt toe doet in ons leven 

Kapelaan Dassen  

_________________________ 
 

11 vastentips van paus Franciscus                                                  
Wat is vasten? Hoe kan je vasten? We vonden 11 mooie tips bij paus 

Franciscus. Laat je inspireren… 

 



40-DAGENRETRAITE THUIS 2024 
 

“De steen is weggerold” 
 

www.40dagenretraite.org 
 

Digitale 40-dagenretraite 

Op 14 februari 2024 - Aswoensdag - begint de digitale retraite: “De 

steen is weggerold” is de titel van de digitale 40-dagenretraite. Het 

gebedstraject eindigt met Pasen. Deelname aan de retraite is gratis.  

 

Op weg naar Pasen 

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is 

geschreven door Rita Loyens. Over de retraite zegt ze: “Ons leven 

ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd 

en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat 

vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar 

buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien.  

 

Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet 

gemakkelijk om te onderscheiden wat overtollige ballast is en hoe we 

die dan kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een 

eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om kleine 

rustpuntjes toe te laten.” 

 

Wat is een digitale retraite? 

Als deelnemer van deze  digitale retraite ontvang je in de 

veertigdagentijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de 

meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat uit een 

Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te 

laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.  

 

Een innerlijke reis 

Elke retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het 

is heel goed mogelijk dat de retraite je verrast of aanmoedigt, uitdaagt 

of prikkelt.  



Misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet 

inslaan in je leven. Door je gebed vol te houden met een open geest en 

een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God wacht op het moment 

waarop Hij je genadig kan zijn. 

 

Waarom deelnemen? 

Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt. Laat je niet overvallen door 

Pasen. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit 

grote christelijke feest. Een kwartier per dag is genoeg.  

 

Waar, wanneer, hoe lang? 

Je kunt deze retraite doen waar en wanneer het je past: in de bus, ’s 

morgens bij het opstaan, ’s avonds bij een kaarsje in een gebedshoek, 

alleen of samen met anderen. Je kunt er elke dag vijf minuten aan 

besteden, maar je kunt er ook een half uur of langer mee bidden. Je 

kiest het zelf. Het helpt vooraf te bepalen hoelang je zal bidden en je 

daaraan te houden. 

 

In het weekend 

Op zondag ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een korte 

overweging over het thema van de nieuwe week. In die mail staan ook 

enkele nieuwe gebedstips en inspirerende citaten.  

 

Inschrijven 

De retraite is gratis. Inschrijven doe je door je e-mailadres op te geven 

via de website www.40dagenretraite.org  



GOEDE WEEK 
 
 
De week die vooraf-
gaat aan Pasen wordt 
de Goede Week 
genoemd. Het is de 
laatste week van de 
veertigdagentijd (ook 
wel vastentijd), die aan 
Pasen vooraf-gaat.  

 
 
Deze week begint met Palmzondag en eindigt bij de paaswake 
op Stille Zaterdag, een periode van zeven dagen. In de Goede 
Week staan wij stil bij het lijden en sterven van Christus.  
 
De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de 
overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het 
eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen, een tijd die na 
vijftig dagen zal uitmonden in Pinksteren. 
 

___________________________________ 
 

VIER PASEN 
Welkom op www.vier.nu!  
 
Op deze website vindt u veelzijdige 
informatie over de belangrijke 
feesten en hoe deze worden gevierd 
in de Rooms-Katholieke Kerk. De site 

is aangevuld met achtergronden, interessante links, werkjes voor 
kinderen en nog veel meer!  
 

 
 

 
 



 

Palmzondag-verrassing 
 

Ook dit jaar verrassen onze Duvelkes op Palmzondag de 
dorpsbewoners van Reijmerstok en Terlinden die 80 jaar en ouder zijn.  
Een traditie die we koesteren en waaraan we veel plezier beleven.  
 

Kinderen van Reijmerstok en Terlinden: doen jullie mee? 
 

Alle basisschoolkinderen nodigen we uit om op 20 maart van 14.30 uur 
tot 16.00 uur in Gemeenschapszaal A gen Ing gezellig met ons de 
cadeautjes te komen knutselen.  
Palmzondag, 24 maart, zegent Kapelaan Dassen de presentjes samen 
met een palmtakje. Na de Heilige Mis brengen we ze rond.  
Je doet toch zeker mee? Geef je op door een mailtje te sturen 
naar duvelkesreijmerstok@gmail.com. 
 

80 jaar of ouder en wordt u graag verrast? 
 

Wordt u dit jaar 80 of bent u al ouder en heeft u ons vorig jaar gemist? 
We komen graag langs op 24 maart na de Heilige Mis om u te 
verrassen. Vindt u dat ook leuk?   
Laat ons dit weten door te bellen met 06-12296308 of een mailtje te 
sturen naar duvelkesreijmerstok@gmail.com  
Op die manier weten we zeker dat we niemand overslaan! Dank alvast. 
  

Hartelijke groeten,   
Bestuur de Duvelkes 

mailto:duvelkesreijmerstok@gmail.com
mailto:duvelkesreijmerstok@gmail.com


Kerkdiensten in de maand maart 
 

Zondag 3 maart, 11.00 uur  

Opgeluisterd door Eric Lemlijn  

Lector: Marlies Kicheleer 

Acoliet: Merlijn Vleugels 

Jaardienst voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (st.) 

Jaardienst voor ouders Finy en Mathieu Rutten-Engelen 
 

Woensdag 6 maart, 10.00 uur  
 

Zondag 10 maart, 11.00 uur Woord- en communiedienst 

Opgeluisterd door Chris Wouters 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 
 

Woensdag 13 maart, 10.00 uur  
 

Zaterdag 16 maart, 19.00 uur  

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor 

Lector: Paul Mannens 

Acoliet: Marcia Frijns 

Jaardienst voor Maria en Robert Degandt (st.) 

Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st.) 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.) 
 

Woensdag 20 maart, 10.00 uur  

Voor de overledenen van afgelopen jaar 
 

Zondag 24 maart, 09.30 uur Palmzondag 

Vanaf 9.00 uur worden palmtakjes uitgedeeld op het pleintje voor de 

Durpswinkel. Om 9.15 uur is de Palmwijding en de zegening van de 

presentjes gemaakt door de Duvelkes, waarna wij in processie naar de 

kerk gaan. Bij slecht weer is de palmwijding in de kerk. 

Tijdens de H. Mis zullen Rosa Heidendal en Mace Pinkers, die op 9 mei 

a.s. hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen, zich voorstellen.  

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor 

Lector: Angelique Gigase 

Acolieten: Marcia Frijns, Ulrike Notermans en Jos Hendriks 

Aansluitend brengen de kinderen de presentjes onder begeleiding van 

de Duvelkes rond naar de ouderen in het dorp.  



Woensdag 27 maart, 10.00 uur  
 

Vrijdag 29 maart, 15.00 uur Goede vrijdag kruiswegviering 

Opgeluisterd door Chris Wouters 

Lectoren: Marjo Lacroix, Marlies Kicheleer en Jos Hendriks 

Acoliet: Paul Mannens   
 

Zaterdag 30 maart 20.30 uur Paaswake 

Opgeluisterd JOKO Reijmerstok 

Lectoren: Marjo Lacroix en Marlies Kicheleer 

Acolieten: Marcia Frijns, Ulrike Notermans en Jos Hendriks 

Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (st.) 
 

Maandag 1 april 9.30 uur 2e Paasdag 

Opgeluisterd Kerkelijk Zangkoor 

Lector: Marjo Lacroix 

Acoliet: Paul Mannens 

Voor ouders Jeanne Maas-Pricken en Huub Maas  

en overleden familieleden. 
 

 

Vrijdag 29 maart om 15 uur 

Goede vrijdag kruiswegviering 
 

Op Goede Vrijdag overwegen wij het lijden van Jezus. 

Dat doen wij om 15 uur in onze parochiekerk aan de hand van “onze” 

kruisweg, uitgebeeld in 14 taferelen.  
 

De kruisweg in Reijmerstok is in 1958 geschilderd door Charles Eyck.  
 

 

 

Charles Eyck werd 

toentertijd in 

Limburg beschouwd 

als een van de 

grootste kunstenaars 

van het land.  

 
 

 



 
 

 

 
 

2024 
 

Beter leven in een veranderende wereld 

Eigenlijk zou niemand zich zorgen moeten maken over voldoende 
voedsel en water om de dag door te komen. Toch is het voor veel 
mensen in het zuiden van Zimbabwe een dagelijkse strijd om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Ze zijn afhankelijk van kleinschalige 
landbouw en regenwater. Maar dat is heel gevoelig voor de steeds 
erger wordende klimaatveranderingen. Vrouwen moeten ver lopen 
voor water, moeten in het veld werken en ook voor de kinderen en 
het huishouden zorgen. Onbetrouwbare regenval leidt tot 
voedselonzekerheid in veel gezinnen. Andere manieren om inkomen 
te verwerven en meer zekerheid voor voedselvoorziening te krijgen 
zijn er nauwelijks. De mensen hebben weinig of geen opleiding en dus 
weinig andere mogelijkheden om geld te verdienen.  

Het Vastenactieproject richt zich op de mensen in deze streek met 
het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan.  

Om de toegang tot water te verbeteren gaat men er vier waterpunten 
installeren. Er worden putten geboord die worden voorzien van een 
pomp die op zonne-energie werkt. Met een opslagtank van 5000 liter 
kan ieder waterpunt vijf dorpen van schoon water voorzien.  

Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger en zet zich 
daarom tijdens de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare mensen.       
Helpt u mee ?  



 

Bij dit Parochiecontact vindt u een vastenzakje.  
Dit kunt u met uw bijdrage kunt u dit deponeren in de offerblok 
achter in de kerk.   
 
Ook is het mogelijk om uw gift te doen via een overboeking op de 
bankrekening van ons comité: IBAN NL42 RABO 0133.5131.06  
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun.   
Par. Missiecomité Reijmerstok 

 

 
 

 
 

Gezocht 
 

oude kienkaarten van Reijmerstokse Boys 
 

Ze zaten in blauwe dozen. 
 

Mocht u weten waar ze zijn, neem dan even contact op met: 

Wim Lemmens 043-4571328 
 

Dan hoeven er voor de seniorenactiviteiten 

geen nieuwe gekocht te worden. 
 



 
 

 

 

We wensen alle leden van ZijActief Reijmerstok een gezond en 
gelukkig 2024! 
 

Bij deze ons jaarprogramma van 2024: 
 

o Woensdag 21 - en 28 februari, 6 – en 14 maart.  
27 maart excursie. 
Cursus Politieke scholing en Sociale Vorming voor Vrouwen  

o Maandag 18 maart. Workshop houtbranden  
o Maandag 9 april. Filmavond in bioscoop Vue te Kerkrade. 
o Zaterdag 1 juni. Dagje uit.  

Rondleiding in klooster Hoogcruts te Noorbeek met lunch. 
o Maandag 1 juli. Wandelen en aansluitend BBQ. 
o Donderdag 12 september.  

Modeshow door Saskia Gadet van kledingwinkel Margraten. 
o Maandag 7 Oktober.  

Kwisavond in gemeenschapshuis AGening. 
o Maandag 4 november.  

Lezing over de ziekte van Parkinson door Karin Pinckaers-
Lumey. 

o Gemeenschapshuis AgenIng Reijmerstok. 
o Maandag 16 december.   

Hap/stap Kribkeswandeling in Maastricht.  
 

Laten we er samen een mooi jaar van maken.  
 

Hierbij nodigen we ook niet-leden uit om een keer vrijblijvend te 
komen deelnemen aan een activiteit.  
Meer informatie kun je opvragen via mail: rialacroix@home.nl 
 

Tot ziens! 
het bestuur, Paula, Marion, Elian en Ria. 

mailto:rialacroix@home.nl


Bestellen van Heilige Missen 
 

Misintenties kunnen aangevraagd worden door: 

• te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of  

• onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer 

12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.  
 

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr. 

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.  
 

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan 

Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!  
 

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:  

• uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart 

• uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei 

• uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli 

• uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september 

• uitgave december/januari aanleveren voor 20 november 

• uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari 
 

Aanvraagformulier voor misintenties: 
 

Misintentie voor: …………………………………………………  
 

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is): 
 

O Zeswekendienst  

O Jaardienst  

O Huwelijk of jubileum  

O Anders: ………………………………………………..  
 

Datum(s) misintentie:  
 

zaterdag of zondag …………….……………….. a € 25,-  

 

woensdag ……………………….………………..a € 10,-  
 

Uw contactgegevens: 
 

Naam ………………………………. tel.nr. ………………    

 

Datum ………………….                                         

 



Heilige missen in Reijmerstok van  

1 april t/m 10 juli: 
 

Maandag 1 april 09.30 uur 2e  Paasdag 

Woensdag 3 april 10.00 uur  

Zondag 7 april 09.30 uur  

Woensdag 10 april 10.00 uur  

Zondag 14 april 09.30 uur  

Woensdag 17 april 10.00 uur  

Zaterdag 20 april 19.00 uur  

Woensdag 24 april 10.00 uur  

Zondag 28 april 11.00 uur  

Woensdag 1 mei 10.00 uur  

Zaterdag 4 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

Zondag 5 mei  11.00 uur Woord- en communiedienst 

Donderdag 9 mei 09.00 uur Hemelvaartsdag 1e Heilige 

Communie 

Zaterdag 11 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

Zondag 12 mei 11.00 uur  

Woensdag 15 mei 10.00 uur  

Zaterdag 18 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

Zaterdag 18 mei 19.00 uur Pinksteren 

Woensdag 22 mei 10.00 uur  

Zaterdag 25 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

Zondag 26 mei 09.30 uur  

Woensdag 29 mei 10.00 uur  

Zaterdag 30 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

Zaterdag 1 juni 19.00 uur  

Woensdag 5 juni 10.00 uur  

Zondag 9 juni 11.00 uur  

Woensdag 12 juni 10.00 uur  

Zondag  16 juni 09.30 uur  

Woensdag 19 juni 10.00 uur  

Zondag 23 juni 11.00 uur  

Woensdag 26 juni 10.00 uur  

Zaterdag 29 juni 19.00 uur  

Woensdag 26 juni 10.00 uur  



Zondag 7 juli 09.30 uur  Kermis/processie 

Maandag 8 juli 14.00 uur Kermis mis Jonkheid 

Woensdag 10 juli 10.00 uur  
 

 

 

 

Eerste Heilige Communie 
 

Grote gebeurtenissen werpen 

hun schaduw vooruit. Zo is het 

ook met de eerste heilige 

Communie in Reijmerstok dit 

jaar.  

 

Op Hemelvaartsdag 9 mei vieren we dat Rosa Heidendal en Mace 

Pinkers voor het eerst de heilige Communie gaan ontvangen.  

In hun gezinnen en in de parochie leven we daar naar toe.  

De communie-lessen onder leiding van Marjo Lacroix en Marlies 

Kicheleer zijn begonnen aan de hand van de methode “Ik vier met 

Jezus”. 

 

We hopen dat het geloof zal groeien. Wat gezaaid is moet je water 

geven, en als het opschiet er een stokje naast zetten dat steun geeft.  

Dat is een taak van de ouders en als geloofsgemeenschap willen we 

daarbij helpen. Door onze steun en ons gebed, zullen Rosa en Mace 

groeien in geloof, hoop en liefde.  

 

De feestelijke viering op Hemelvaartsdag 9 mei om 9.00 uur zal worden 

opgeluisterd door Fanfare Sint Franciscus.  

 

We hopen dat u ook erbij bent! 
  

 



 

 Hallo zwerfboekenstation fans 

 

 

Even een korte update: 

Misschien heb je het al gemerkt…….  

Er zijn de afgelopen weken weinig nieuwe 

boeken in het kastje verschenen.  

Dat heeft ermee te maken dat de stickers op 

waren.  

Ik heb reeds nieuwe stickers aangevraagd.  

Dat duurt altijd eventjes! 

 

Dus nog even geduld…… 
Let op:  

In het voorjaar komt er een 

dorpsbingo uit.  

Hoe en waar kun je op 

plekken in het dorp lezen!  

 

Met kerstmis lagen er twee leuke leesbingo’s 

bovenin het kastje. Heb je het gemist?  

Geen probleem.  

Er liggen nog enkele exemplaren. 

 

De Buurtbus in Reijmerstok 
 

Maandag t/m zaterdag  

ieder uur tussen 8.00 en 19.00 uur. 
 

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus: 
 

 

richting Banholt-Eijsden om 7 minuten over elk uur 
 

 

richting Margraten om 11 minuten voor het hele uur  
 

Meer bewegen voor ouderen 
 

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp? 
 

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op  

donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien meedoen! 
 

In gemeenschapshuis A gen Ing  

vindt dan meer bewegen voor ouderen plaats. 
 

Meer informatie of aanmelden kan bij  

Itty Lacroix06-21392145 
 



Fanfare St. Franciscus 

 

Nog even terug in de tijd… in november vierden we 

ons Cecilia feest, we werden verwend door Cas en 

Petra in eetcafé A gen Ing.  

 

Op 5 december vond sinterklaas en zijn piet nog tijd 

om ons te bezoeken tijdens de repetitie. Er werd goed 

gestrooid met pepernoten en er was zelfs nog een 

cadeautje voor alle leden.  

 

 

 

 

 

 

Op 27 december was het wederom een dag langer Kerst in Reijmerstok. 

We hadden dit keer het evenement alleen onder de aandacht gebracht bij de 

inwoners van Reijmerstok en Terlinden middels een flyer en het 

parochiecontact. En wederom mochten we ook deze editie weer rekenen op 

meer dan 200 deelnemers! In het gemeenschapshuis kwamen de kinderen 

bij elkaar, ze werden omgetoverd tot moderne herders en engeltjes. De 

engeltjes liepen voorop en brachten ons naar de eerste stop. De herders 

namen hun taak heel serieus en zorgden ervoor dat alle schaapjes netjes op 

de stoep liepen. Bij de Mondanifarm werden we opgewacht met een 

lekkere beker koffie of thee en een koekje. De kinderen onder leiding van 

Veronique brachten vier liedjes ten gehore. De stoet trok richting de kerk. 

Hier kon weer een kaarsje aangestoken worden bij de Kerststal en speelde 

de fanfare. Bij B&B ’t Reijmerhöfke stonden de vrijwilligers alweer klaar 

en ontvingen ons met lekkere warme chocomel met marshmallows of iets 

sterkers en heerlijke wafeltjes. Toen was het even doorstappen, vooral met 

de tegenwind richting de Puthof. Maar hier stond de warme Glühwein ons 

op te wachten en speelde de fanfare enkele klassiekers en de kinderen 

genoten bij het vuur van de marshmallows. Hierna sloten we af in eetcafé 

A gen Ing. Gezien de vele reacties kunnen we ook nu weer spreken van 

een geslaagde activiteit welke een traditie lijkt te worden.  



21 januari waren we weer present in de 

kerk. Na het opluisteren van de H. mis 

verzorgde we nog een mini concert. De 

mooie klanken vulde de kerk en iedereen 

genoot. Voor de H. mis hadden de leden 

nog een andere opdracht. Wat zijn ze hier 

toch aan het doen?  

 

 

 

 

2024 is inmiddels weer uit de startblokken en we vullen onze agenda met 

weer mooie activiteiten die we samen met u willen gaan beleven. Op 

muzikaal gebied kijken we uit naar ons themaconcert op 13 en 14 april. 

Een High tea, beer of wine concert, naast muziek die gerelateerd is aan 

Groot-Brittannië gaan we u ook verwennen met een high tea en een high 

beer or wine. Ook voor de kinderen hebben we een leuk alternatief 

bedacht! Op zaterdag vindt het plaats in de avonduren en op zondag in de 

middag zodat alle leeftijden de gelegenheid hebben om aanwezig te zijn.  

 
2024 is ook weer een Poortenjaar dus volop activiteiten richting 20 mei! 

 

Iedereen is welkom om ons mee te helpen om ons thema van deze editie, 

De Rode Draad, te maken om deze zo ook fysiek te realiseren op de route. 

Op woensdagmiddag 31 januari, 28 februari en 13 maart bent u vanaf 

13:30 uur welkom op de Puthof. Een week vooraf dient u zich aan te 

melden zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Aanmelden kan 

via secretaris@fanfarereijmerstiok.nl of bel naar 06-23919460. Zou u het 

fijn vinden om door ons opgehaald te worden laat het dan even weten. 

Iedereen kan namelijk mee doen! We gaan knippen, scheuren, knopen, 

haken, breien, naaien etc. Op zaterdag 11 mei gaan we deze rode draad 

fysiek aanbrengen op de route en maken we er een feestje van.  

mailto:secretaris@fanfarereijmerstiok.nl


Kinderen van 4 tot 14 jaar kunnen deelnemen aan drie workshops op 

zaterdagmiddag 2 maart, 23 maart en 20 april. Het is niet mogelijk om 

losse workshops te volgen, de drie workshops zijn met een rode draad met 

elkaar verbonden. De kosten voor de drie workshops samen is €45,- 

Opgeven kan tot 1 februari via secretaris@fanfarereijmerstok.nl onder 

vermelding van naam en leeftijd. Tijdstippen maken we na opgave bekend. 

De kinderen gaan aan de slag met hout, staal, maken eigen papier en leren 

druktechnieken. Op 20 mei zijn deze kunstwerken weer een onderdeel van 

de kunstroute, na afloop mogen de kunstwerken mee naar huis worden 

genomen. Geef je dus snel op! 

 

Hierbij al een overzicht van datums om te noteren: 

31 januari Rode draad middag 

28 februari Rode draad middag 

2 maart  KiDZ workshop poorten 

13 maart Rode draad middag 

23 maart KiDZ workshop poorten 

6 april  Noveenwandeling poorten 

20 april  KiDZ workshop poorten  

22 april Vrijwilligers avond poorten 

11 mei  Rode draad feest 

20 mei  Poorten van Reijmerstok 

24 juni  Vrijwilligersavond poorten 

We hopen u weer vaak te ontmoeten in 2024! 

 

Met muzikale groet,   

Fanfare St. Franciscus  

 

 

mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl


 

          STICHTING DE DURCHDUUJERKES 
                 Voorzitter           : Jos Hendriks (06-52767776) 
                 Secretariaat       : Joyce Wouters (06-37346061) 
                                             jcvdedurchduujerkes@gmail.com 
                 Penningmeester : Robert Engelen (043-4572648)      
                 IBAN nummer    : NL16 RABO 0133 5117 31 
                 KVK.                  : 14071756 
                 Website             : www.durchduujerkes.nl     
                 Facebook          : Durchduujerkes Rimmesjtok               

 
 

 
 

de nieuwe 

hoogheden 
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Hofnar 
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Op zaterdag 13 januari was de geweldige zitting met het thema 
“Remmersjok Got Talent”.  
 

De optredens van Mamma Mia, Stuiterbal en de Paybackers uit het 
eigen dorp en de dansmarietjes en dansgroepen van de 
Gaarekiekerkes uit Gulpen en de Dansdraverkes uit Termaar zorgden 
voor een fantastische middag. DJ Christioa zorgde voor knotsgekke 
carnavalsmuziek en de jeugdraad van de Durchduujerkes stond met de 
nieuwe schlager 2024 “Gaas mit vastloavend” op de planken, die ook 
dit jaar weer werd geschreven door Egid van Houtem.   
 



Stan Kroonen trad voor het derde jaar als buutreedner op en 
vermaakte het publiek met zijn geweldige nieuwe buut “der BHV-er”. 
 

Miranda Canisius werd gehuldigd als lid van verdienste 2024 voor haar 
inzet als bestuurslid en speciaal het verzorgen van het secretariaat.  
 

Demi Canisius, Isa Ruiters, Lisa Lacroix en Niek Rompelberg lieten zien 
dat Reijmerstok en Terlinden echt veel talent hebben. Zij 
presenteerden niet alleen de zitting, maar hadden ook alle eigen 
Reijmerstokse optredens begeleid. Voorts hadden zij een spectaculair 
nummer waarop de nieuwe hoogheden van de Durchduujerkes 
gepresenteerd werden. 
 

Prins Bas de 1e  is de zoon van Ben en Monique Lacroix en het broertje 
van oud-prinses Lisa.                                                                                   
Hij woont op de Puthof in Reijmerstok naast zijn opa en oma en zit in 
groep 8 van de basisschool Maurice Rose in Margraten.                              
Hij houdt ervan om zijn vader op het boerenbedrijf mee te helpen, 
maar hij helpt net zo graag zijn moeder gezellig mee op de camping.                          
Zijn hobby’s zijn voetballen bij BMR,  zwemmen bij de zwemclub in 
Gulpen en trommelen bij fanfare St. Franciscus. Daarnaast is hij ook lid 
van Scouting Margraten. 
Hij is de eerste prins van de Durchduujerkes zonder prinses maar 
samen met Hofnar, President en jeugdraad gaat hij er een geweldige 
carnavalstijd van maken.  
 

Hofnar Milan is de jongste zoon van Frederic en Imelda Bastings.                   
Ze wonen in De Reijmer samen met Milans twee grote broers.  
 

President Rob is de jongste zoon van Roger en Joyce Wouters.                            
Ze wonen op “der berg” samen met Robs grote zus en broer. 
 

Milan en Rob zitten samen in groep 6 van basisschool de Triangel in 
Gulpen. Ook voetballen ze samen bij BMR op de JO-10. BMR staat deze 
carnavalsdagen dan ook voor Bas-Milan-Rob. Verder tennist Milan bij 
LTC Gulpen, terwijl Rob zwemt bij MZ&PC Maastricht en drumles heeft 
bij fanfare St. Franciscus. Naast sporten gamen ze ook allebei graag.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

 
  

 

 



RECEPTIE 
Prins Bas, Nar Milan en President Rob  

en de opening van de carnaval 2024  

in Remmerstjok 

Vrijdag 9 februari 
19:33 uur in ‘Gemeenschapshuis A Gen Ing’ 

 

Met o.a.  

  
4TON (finalist LVK 2024!!!), de Starlights 

 en nog vul mier  
 

 

DIALECTMIS en BONTE OPTOCHT 
Zondag 11 februari  

om 11 uur de traditionele dialectmis  

om 14:11 uur  

de bonte optocht door het dorp 
In de optocht kunnen de kinderen meelopen met een kleine 

carnavalswagen die wij samen met hen gaan maken op  

op woensdag 7 februari om 15.00 uur. 



Uiteraard mogen de ouders hun kinderen in de optocht 

begeleiden.   

Aanmelden voor 7 februari en ook voor deelname aan de optocht 

kan via jcvdedurchduujerkes@gmail.com of 06-52767776 

In de optocht mag niets van glas meer meegenomen worden. 

Dus ook bier alleen maar in blikjes. 
 

Aansluitend in  ‘Gemeenschapshuis A Gen Ing’  

Carnavalsmuziek. 
Frieten zijn er van Cas en Petra op het eind van de middag. 

 

KINGERMIDDAG 
Dinsdag 13 februari  

14.11 uur in ‘Gemeenschapshuis A Gen Ing’ 
(ingang via het cafe) 

 

Een leuke middag met veel spelletjes, bingo en kinderdisco 

met leuke prijsjes. Voor het spelletjescircuit kunt u een 

stempelkaart verkrijgen voor 1 euro in de voorverkoop en 2 

euro in de zaal. De kaarten zijn verkrijgbaar via het eerder 

vermelde emailadres of telefoonnummer.  
Ook deze  middag frieten verkrijgbaar van Cas en Petra. 

 

Aswoensdag 14 februari  
“Hieringbiete” na de avondmis van 19.30 uur 

in Beer-Eathoes “A gen Ing”” 
 

Dank aan onze nieuwe hoofdsponsor Zuivelboerderij Mergelland Reijmerstok en 
overige hoofdsponsoren Hendriks & Fleuren  Zuyd Notarissen Heerlen   

Chefs Food/ Vlees op tafel - Reijmerstok Scharrelkippenfarm ‘Vrij en Blij’ Reijmerstok 

GULPENER BIER “De Vrije Brouwer” Camping Osebos 

Beer-Eathoes “A Gen Ing” Reijmerstok                Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok  

Hesi Limburg - Duurzame verwarming                                                                                                    Recreatieboerderij ”De Puthof” Reijmerstok   

              







Parochiebestuur 
 Pastoor Tervoort Voorzitter 

 

043-4571221/ 06-12629130 

pnt@xs4all.nl 
   

 Kapelaan E. Dassen  043-8521241/ 06-25362791 

rkk@ziggo.nl 
   

 Jos Hendriks Secretaris  06-52767776 

  jmghhendriks@home.nl  
   

 Jef Denis Penningmeester 06-12547867 

jefbw9@gmail.com 
   

 Marjo Lacroix Tevens lid van het 

Kerkbestuur TerMar 

043-4571953 

marjolacroix@ziggo.nl 

   

 Tous Bastings Tevens lid van het  

Kerkbestuur TerMar 

06-80148206 

tous.bastings@ziggo.nl 
   

   

 Chris Wouters Algemeen bestuurslid 06-23515547 
c.w.m.wouters@protonmail.com 

   

Bankrekeningnummer:  

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R’stok 
 

Belangrijke gebeurtenissen: 

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:  

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /              

Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten 
 

Kerkgebouw en Kerkhof: 

Kosters zijn:  

• Leon Gerrekens (06-27201884) en  

• Paul Mannens (06-52346010).  

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, 

luiden kerkklokken etc..  

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen. 
 

Berichten voor Parochiecontact: 

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact  

(februari-maart), gelieve dat dan vóór 15 maart door te mailen naar: 

jmghhendriks@home.nl      

 

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en  

Volg ons op Facebook: St.  Franciscusparochie Reijmerstok 

 

mailto:pnt@xs4all.nl
mailto:rkk@ziggo.nl
mailto:jmghhendriks@home.nl
mailto:jefbw9@gmail.com
mailto:marjolacroix@ziggo.nl
mailto:tous.bastings@ziggo.nl
mailto:c.w.m.wouters@protonmail.com
mailto:jmghhendriks@home.nl

